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De afgelegde weg ligt in principe achter je. De weg 
naar de toekomst ligt voor je. Natuurlijk zijn er 

allerlei afslagen, waarschuwingsborden, wegwijzers, 
etcetera. We kunnen deze Berne lezen als een weg die 
gegaan is en een weg die te gaan is. Zo lezen we in de 
verschillende kronieken wat er achter ons ligt; wat er her 
en der gebeurd is, op weg naar de toekomst. Dat geldt 
ook voor de vier overledenen die wij op deze pagina’s 
willen herdenken. Hun weg is gegaan, het einddoel is 
bereikt, hoewel…

Op de weg die we gaan staan we soms even stil om ach-
terom te kijken en inspiratie op te doen voor het vervolg. 
Zo spreekt oud-aartsbisschop Joris Vercammen over de 
weg van katholieke oecumene en Julia van Steden over 
haar plek van passie en enthousiasme, die zij vindt in 
priorij De Essenburgh bij het bloemschikken, bij de kunst 
van Jan de Kort, bij de bijeenkomsten van de Bronge-
meenschap.

De weg naar de toekomst bepalen we voor een groot 
deel zelf aan de hand van wat er achter ons ligt en wat er 
voor ons ligt. Dat gegeven vinden we terug in het artikel 
over honderd jaar Abdij Windberg en ook bij abt Denis 
Hendrickx die schrijft  over de weg naar morgen. 

Ondergetekende ‘mijmert’ over een gedeelte van het 
Johannes-evangelie en komt daarbij zeer dicht bij de 
huidige werkelijkheid, waar nog geen weg naar morgen 
te vinden is, maar wellicht een weg van hoop. 
Vanuit het Abdij Atelier schrijft  Ellen van Kempen over 
haar afgelegde weg, waarbij ze hoopt dat haar huidige 
plek haar toekomst biedt.

In de komende tijd maakt u misschien wel eens een kleine 
of grote wandeling. Kijkt u eens vooruit naar de horizon 
voor u en kijkt u eens naar de horizon achter u. 
Beide wegen versmallen en komen in het verdwijnpunt 
tezamen. Zou dat voor onze levensweg ook gelden? 

Wij van de redactie wensen u een heel mooie zomer en veel 
leesplezier met dit nieuwe zomernummer van Berne. �
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