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Contactgegevens Abdij van Berne 
Abdijstraat 49 
5473 AD Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat Abt Denis Hendrickx o.praem.  
Kees den Boer o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  
Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl 

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties Koster-diaken Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl, of per post 
(adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer. 

Vrijwillige Kerkbijdrage bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl 
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Kopij voor Stukwerknummer van maand februari 2024 s.v.p. zoveel mogelijk per 

e-mail, uiterlijk donderdag 18 januari aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 

 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abt Denis Hendrickx o.praem., Kees den Boer o.praem, 

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 

 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet 

geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  van de artikelen. Zij 

behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 
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WE OPENEN EEN NIEUW JAAR 

 
Meestal kijkt men met dankbaarheid terug op een afgelopen 
periode, op een jaar dat voorbij is gegaan en dan vooral om alles 
wat goed en mooi was. Helaas gaat het in het leven zo dat er ook 
vorig jaar heel wat gebeurde dat eerder tot droefheid stemt en dat 
ongelukkig maakt. Misschien dichtbij: we verloren dierbare 
familieleden en vrienden of we werden geconfronteerd met ernstige 
ziekten. Misschien werden we zelf getroffen door zwaar onheil. 
Misschien was het verder weg, maar daarom toch zeker niet minder 
tragisch. We kunnen vandaag niet terugkijken zonder bezorgd te zijn 
om alles wat er in ons ‘gemeenschappelijke huis ‘gebeurt. 
Oorlogsgeweld, hongersnood, natuurrampen, gewelddadige 
afrekeningen en al die ellende die te maken heeft met de opwarming 
van de aarde, verhinderen veel mensen gelukkig nieuwjaar te 
vieren. 
 
Onze hi-tech maatschappij is wat menselijk doen en laten betreft 
helaas niet anders dan de wereld, waarin de Bijbelse schrijvers 
leefden. De catastrofale natuurrampen die zij beschrijven, zaaien 
ook nu nog dood en vernieling. Misschien zelfs meer dan ooit. Maar 
wie beter dan die Bijbelse mens kan het verlangen in ons voeden 
naar betere tijden? Wie anders zal ons helpen uitkijken naar een tijd 
waarin alle tranen uit onze ogen worden gewist? Uitzien naar een 
wereld waar geween en smart niet meer zijn. Een wereld waarin al 
het oude voorbij zal zijn, zoals de schrijver van het boek openbaring 
– Johannes – de christengemeenten, die gebukt gaan onder 
vreselijke vervolgingen, doet dromen. 
 
In de adventstijd waarin we onderweg waren naar het nieuwe licht 
en het nieuwe leven van Kerstmis, werd deze bijna ongelooflijke 
verwachting opnieuw in ons wakker gemaakt. Met Kerstmis gingen 
we naar de stal waar het kind is geboren, dat die verwachting in, bij 
en met ons komt verwezenlijken. Want: “Hij die op de troon is 
gezeten, zegt: “Zie ik maak alles nieuw”. Hij kondigt “een nieuwe 
aarde “aan  “waarin gerechtigheid woont”. En veel eeuwen daarvoor 
leerde Ezechiël al hoe die wereld van gerechtigheid er kan komen.  
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“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven…Ik zal jullie 
mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en 
mijn regel in acht nemen “. 
 
Een christelijke nieuwjaarswens is meer dan een wat formele 
gelukwens om voorspoed in het nieuwe kalenderjaar .Hij wordt 
uitgesproken tegen de achtergrond van de adventsverwachting die 
met Kerstmis tot ons kwam. Een “gelukkig Nieuwjaar” met de wens 
dat Gods Geest meer in ons leven en in onze wereld zou komen 
waaien, ons uit het oude dat verkeerd liep zou bevrijden en ons een 
nieuwe weg zou helpen inslaan waarin “wetten en regels “en niet 
leugens en fake news onze menselijke samenleving beheersen. 
Gedreven door die Geest, wensen we troost te brengen waar 
verdriet is, bemoediging waar moedeloosheid heerst, steun waar 
tegenspoed mensen overkomt. Het is een wens  voor vrede in 
plaats van oorlogsgeweld, voor gerechtigheid in plaats van onrecht, 
voor goedheid in plaats van harteloosheid. Dan mag “Gelukkig 
Nieuwjaar” ook “Zalig Nieuwjaar “ zijn. 
 
Abdijkerkpastoraat, 
Abt Denis Hendrickx. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 

JANUARI 2024 
 

07 
 

Openbaring des Heren. Drie koningen. 
Voorganger prior Frank van Roermund, o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 
 

08 Doop van Jezus.  

13 Godfried , Norbertijn.  

25 Bekering van de apostel Paulus.  

 
14 
 

2de  zondag door het jaar 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Karl Taks. 

 
10.30 

 
21  

3de  zondag door het jaar. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

25 Bekering van de apostel Paulus  

 
28 

4de zondag door het jaar.   
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Hans Gilissen. 

 
10.30 

 

FEBRUARI 2024 

 
02 

5e zondag door het jaar. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30 

 

 

HOE VINDT U STUKWERK, HET ABDIJKERKBLAD, OP DE SITE? 

 

Nu er voortaan minder gedrukte exemplaren van Stukwerk beschikbaar 

komen, is het vinden van “Stukwerk” op de site belangrijker geworden. 

Het actuele nummer op de site vinden is echter nog steeds een probleem.  

De zoekregel geeft niet het gewenste resultaat.  

Ga als volgt te werk: 

Start de site op: www.abdijvanberne.nl 

Dan kiest u de rubriek “Over ons” 

Daar kiest u dan “Abdijkerkpastoraat” 

In deze rubriek scrolt u naar beneden.  

In de alinea “Contactblad Stukwerk ziet u in de laatste regel het woordje 

“Hier” in het grijs. Daar klikt u op en zie het wonder is geschied.  

http://www.abdijvanberne.nl/


7 
 

MEDEDELINGEN 

 

ONTMOETEN en WERELDWINKEL 

 
Op de 2e en 4e zondag van elke maand, na de Eucharistieviering is er 
gelegenheid om elkaar, na de Eucharistieviering, te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
Bovendien is op elke 2e zondag ook de wereldwinkel uit Oss aanwezig. 
. 
 

OPBRENGST DEURCOLLECTE ADVENTSACTIE  

 
De deurcollectes, tijdens de advent gehouden, brachten € 316,10 op.  

Onze hartelijk dank voor uw bijdrage.  

 

JUBILEA IN 2024 

 

 

Stef Kuijpers   12 juli 2024   60 jaar priester 

   25 augustus 2024 65 jaar professie. 

Peter Damen  12 juli 2024  60 jaar priester 

   28 augustus 2024 65 jaar professie 

Jan Nabuurs  02 augustus 2024 65 jaar priester 

Maarten v.d. Weijer 28augustus 2024 25 jaar professie 

 

 

PETER DAMEN ONTVANGT DE CULTUURPENNING 

HEESWIJK-DINTHER - In de Abdijkerk van de Abdij van Berne werd 
zondag 17 december de cultuurpenning, een onderscheiding van de 
gemeente Bernheze,  uitgereikt tijdens het Berne Abdijorgelconcert.  
Deze onderscheiding kwam toe aan Peter Damen, Norbertijn bij de 
Abdij van Berne.  
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Om 16.00 uur heette Peter Damen iedereen van harte welkom, met in het 
bijzonder de ‘Oosterhoutse nachtegalen’, onder leiding van dirigent Wim 
Schoones. Frank van Roermund las het evangelie voor over de geboorte 
van Christus, gevolgd door orgelsolo’s en gezangen van het koor. Het 
publiek was vol bewondering. Ook hield wethouder Edwin Daandels een 
toespraak namens de gemeente Bernheze. 

“Vandaag bezoek ik voor het eerst een concert dat georganiseerd is door 
Stichting Berne Abdijconcert. Ik had niet verwacht dat ik zo onder de 
indruk zou zijn. Ik snap nu helemaal waarom jullie, mede door de 
Oosterhoutse Nachtegalen, vele harten hebben gestolen. Wat een talent. 
Dit doet me ook beseffen dat het organiseren van deze Abdijconcerten op 
dit niveau organisatorisch nogal wat inhoudt. Het bestuur van Stichting 
Abdijconcerten maakt het al meer dan 70 jaar en dat meerdere keren per 
jaar mogelijk, om liefhebbers van orgelmuziek van een breed repertoire te 
laten genieten en dat op de dag van vandaag op zeer hoog niveau. 
Complimenten! Graag wil ik vandaag één persoon expliciet benoemen. Hij 
zet zich sinds 1964 in voor deze Abdijconcerten. Dat is Peter Damen. 
Meneer Damen, u wordt omschreven als iemand met een sterke 
persoonlijkheid, die altijd positief is ingesteld. U denkt in mogelijkheden in 
plaats van beperkingen. Verder wordt u omschreven als attent, 
bescheiden, charmant, betrokken, bevlogen, discreet en een uitstekende 
gastheer. U staat graag voor iedereen klaar. Ik ga nog even verder. 

U biedt graag een luisterend oor en men doet nooit tevergeefs een beroep 
op u. U cijfert uzelf graag weg en staat absoluut niet graag in het 
middelpunt. Ik moet u teleurstellen meneer Damen, want vandaag zet ik u 
toch graag in het middelpunt. Want dames en heren, door een 
onvermoeibaar enthousiasme en een niet aflatende energie, zet meneer 
Damen zich sinds 1964 in voor deze stichting. Eerst als bestuurslid en 
sinds 1977 tot op de dag van vandaag als voorzitter. Tussen 2002 en 
2009 was u werkzaam als proost in de Norbertinessen priorij in Sint 
Catharinadal in Oosterhout en heeft u tijdelijk uw voorzittershamer 
overgedragen, maar bleef u actief in het bestuur. 
Het sprak vanzelf dat u, na uw terugkeer in Heeswijk-Dinther, weer de 
leiding van de orgelkring in handen kreeg en u deed en doet dat met 
hernieuwd élan. Zo is onder uw voorzitterschap het Reil-orgel geplaatst 
dat met name geschikt is voor, wat ik me heb laten vertellen, muziek uit de 
Renaissance en Barok. Terwijl het Adema-Schreurs-orgel uit 1970 meer 
geschikt is voor romantiek en moderne orgelmuziek.   
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Voor de meeste organisten is het aantrekkelijk om tijdens hun optreden 
van orgel te wisselen. Zij wandelen graag van het ene naar het andere 
orgel. Helaas heeft Stichting Abdijconcerten in de loop der jaren ook twee 
bestuursleden verloren, namelijk Clemens van den Berg, initiatiefnemer en 
voormalig voorzitter en Harrie van Dinther, jarenlang penningmeester. 
Meneer Damen, mede door u bekleedt Stichting Berne Abdijconcerten in 
de Nederlandse orgelwereld nog altijd een prominente positie met 
internationale uitstraling. U zet hiermee de gemeente Bernheze cultureel 
op de kaart en daar zijn wij u dankbaar voor. Als blijk van waardering heeft 
het college van burgemeester en wethouders besloten u de 
Cultuurpenning toe te kennen. Van harte gefeliciteerd.” 

Vervolgens kreeg Peter Damen de erepenning opgespeld en werd hem de 
oorkonde uitgereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Damen bedankte de wethouder voor deze toekenning en verwees 
naar de medewerkers die hem al die tijd hebben bijgestaan en was 
verheugd dat hij deze middag de Oosterhoutse nachtegalen om zich heen 
had die zo goed hebben gezongen. 

 
Bron : DeMooiBernehezeKrant  d.d. 20 december 2023. 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

 

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL 

 
 
 

 
Het goede nieuws! 
Amnesty International is verheugd dat in Afghanistan activist Matiullah 
Wesa is vrijgelaten. De Taliban arresteerden hem op 27 maart 2023. 

Wesa zette zich in voor onderwijs, in het bijzonder voor 
meisjes, in afgelegen gebieden in Afghanistan. Hij 
bezocht die gebieden met zijn mobiele school. Na zijn 
vrijlating bedankte Wesa zijn vrienden voor hun steun 
en beloofde hij zijn werk voort te zetten. ‘Onze hoop en 
doelen zullen niet veranderen, noch worden verbroken, 
we zullen doorgaan met onze liefdadigheidsdiensten’, 
twitterde hij. 
Matiullah Wesa richtte de vrijwilligersorganisatie 
PenPath op om onderwijs te geven aan meisjes op het 
platteland en afgelegen gebieden. PenPath verstrekte 
ook lesboeken en doorkruiste met een mobiele school 
het land. Wesa zette meer dan veertig scholen op. 
Volgens de Taliban waren dit illegale activiteiten omdat 

meisjes in Afghanistan na de basisschool geen onderwijs meer mogen 
volgen. Veel van de 3.000 vrijwilligers, die voor de Wesa’s 
onderwijsorganisatie werkten, doken onder uit angst om ook te worden 
opgepakt. Voor meer informatie https://www.amnesty.nl/actueel/in-
afghanistan-is-onderwijsactivist-vrijgelaten  
 
Schrijfacties vanuit je eigen huiskamer! 
Kalbinur Sidik is een Oeigoerse mensenrechtenactivist uit Xinjiang, een 
noordwestelijke regio van China. Ze zag met eigen ogen de zogenaamde 
‘heropvoedingskampen’, waar Oeigoeren en andere onderdrukte etnische 
groepen willekeurig worden opgesloten en gemarteld. 
  

https://www.amnesty.nl/actueel/in-afghanistan-is-onderwijsactivist-vrijgelaten
https://www.amnesty.nl/actueel/in-afghanistan-is-onderwijsactivist-vrijgelaten
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Kalbinur wist uiteindelijk naar Nederland te komen 
om haar dochter op te zoeken. Kalbinur probeert nu 
aan de wereld te laten zien wat er gaande is in de 
‘heropvoedingskampen’. Maar dat is niet zonder 
gevaar. Haar man bleef achter in China. In 
Nederland krijgt ze telefoontjes van de Chinese 
politie. Die bedreigt haar familie en zegt dat ze 
onmiddellijk terug moet keren naar China en moet 
stoppen met haar activisme. Maar Kalbinur blijft zich 
vol inzetten voor de mensenrechten. 
Stuur jij online een kaartje? 
https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-china-
kalbinur  
 
Wat kun jij ook doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties en kies je eigen 
actie uit! 
Namens Amnesty, en al die mensen die hierdoor steun ervaren, onze 
hartelijke dank. 
 
Gabriël Roes, 
Diaconale Werkgroep Abdijkerk 
 
. 

 

CARITAS 

  

 

 

 

 

 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
 

  

https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-china-kalbinur
https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-china-kalbinur
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.caritasuden.nl/
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

Voor de laatste en actuele informatie zie website 
 www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 
 
Ma 15 jan – wo 17 jan 
Boekschrijfdagen met begeleiding. 
 
Vr 28 jan – zo 30 jan  
Weekend Schrijven en Yoga. 
 

UPDATE TOEKOMSTPROJECT BERNE 

 
Er is heel veel gebeurd 
In de Abdij van Berne wordt al enige tijd gewerkt aan het toekomstproject. 
Afgelopen zomer besloot de provincie Noord-Brabant een subsidie van € 
1,7 miljoen te verlenen aan Berne voor de duurzame instandhouding van 
het complex en het geschikt maken van de abdij voor toekomstige 
functies.  
Wat is er sindsdien gebeurd? Het antwoord hierop is: heel veel.  
Zie verder op de website  bij tabblad “nieuws. 

 

TOT ELK GOED WERK BEREID 

 

In gesprek met: Anneke Steeghs. 

 
Geboren te Kortessen (B.), 26-12-1944. 
Gehuwd , echtgenoot in 2009  overleden.  

Een zoon, een kleindochter. 

Woont vanaf 1971 in Heeswijk. 

Opleiding: Doctoraal Klassieke Letteren aan de 

Universiteit Leuven. 

Is lector en receptioniste van de Abdij. 

 

Anneke groeide op in Hasselt in een gezin van drie 

kinderen. Alle drie kinderen studeerden klassieke 

talen. Haar man (Nederlander) was classicus en 

heeft eveneens als Anneke aan het Gymnasium in 

Heeswijk gewerkt. Haar man was 66 jaar toen hij 

stierf.   

http://www.abdijvanberne.nl/
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Naast haar studie klassieke talen heeft Anneke aan het Conservatorium in 

Hasselt voordrachtkunst gestudeerd met tot slot erkenning van de 

overheid door de toekenning van een zilveren staats- en gouden 

stadsmedaille van Hasselt. Ook heeft ze in het openbaar opgetreden o.a. 

voor Radio Hasselt en op poëzieavonden in de O.L. Vrouw-kerk van 

Hasselt in het kader van de Zeven jaarlijkse feesten. 

De echtgenoot van Anneke heeft jarenlang het schoolorkest van het 

gymnasium geleid. Hij was muzikaal breed georiënteerd in muziek van 

Barok tot de werken van Mikis Theodorakis. Soms was er een grote 

manifestatie van het gymnasium van Heeswijk, zoals een opera van de 

componist Jean-Baptiste Lully of een project rondom Johannes met 

optreden in de Sint Jan in Den Bosch, toneel, muziek en cabaret. Iedere 

leerling werd daarin betrokken. 

Door haar werk als docent klassieke talen op het gymnasium in Heeswijk, 

leerde Anneke ook norbertijnen kennen, die als docent van het gymnasium 

actief waren, o.a. Peter Damen, die daar als leraar Godsdienst werkzaam 

was, Louis van den Meerendonk, leraar geschiedenis een dierbare vriend 

en anderen. Haar man was er ook als leraar klassieke talen werkzaam. 

Anneke heeft goede herinneringen aan deze periode. Ze had goede 

contacten met haar norbertijner collega’s en met de damianen uit Sint 

Oedenrode, die ook op Bernrode werkten. 

Anneke en haar echtgenoot hadden contact met abt van de Ven, abt Ton 

Baeten, en abt Piet Al. De abten hadden zitting in het curatorium van het 

gymnasium. Anneke heeft tevens een periode een zetel gehad in het 

curatorium, toen zij als conrector van het gymnasium fungeerde en is 

enkele jaren in een gemeentelijke commissie actief geweest.  

Anneke heeft het naar de zin in Heeswijk. Ze woont in de directe 

omgeving van de abdij, met als buurvrouw Joke van der Knaap, kent 

meerdere mensen in het dorp en voelt er zich vertrouwd. Vele jaren heeft 

ze met de leerlingen van de brugklassen het contact met de abdij 

georganiseerd en voelde er zich welkom, ook om de boodschap en de 

betekenis van de abdij over te dragen. Het aantrekkelijke van de abdij 

komt ook tot uiting in de brede oriëntatie en de eigen weg die het convent 

uitstraalt.  

In die zin was het gymnasium er voor de leerlingen en Anneke denkt met 

voldoening terug aan de vele activiteiten, die steeds ten goede moesten 

komen aan de leerlingen.  
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Zo ook een van de hoogtepunten hierbij, de reizen met leerlingen naar 

Rome, waar educatie en plezier hand in hand mochten gaan. Het is van 

groot belang voor de leerlingen en de regio dat het gymnasium  als 

zelfstandig instituut blijft bestaan en doorgaat op de weg die het al veel 

jaren gaat. 

 

Bedankt Anneke voor jouw gesprek en niet aflatende visie op de waarde 

van de school, waar je zo lang hebt gefunctioneerd en jouw inzet voor de 

Abdij van Berne. 

 

16 december 2023, 

 

Frans van Baars. 

 

 

 

NIEUWJAAR 2024 

 

De redactie van Stukwerk wenst u, 

 en allen die u dierbaar zijn,  

een Zalig en Gelukkig 2024 
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Prior Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. 
bezoek@abdijvanberne.nl 

✪ Diaconale Werkgroep Abdijkerk:  
Gabriël Roes, tel.06-10744429 
diaconaat@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Prior Frank van Roermund o.praem. 

Participanten Nel van Doornik. 
participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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