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Contactgegevens Abdij van Berne 
Abdijstraat 49 
5473 AD Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat Abt Denis Hendrickx o.praem.  
Kees den Boer o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  
Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl 

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties Koster-diaken Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl, of per post 
(adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer. 

Vrijwillige Kerkbijdrage bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl 
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Kopij voor Stukwerknummer 3, maart 2024 s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 22 februari aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 

 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abt Denis Hendrickx o.praem., Kees den Boer o.praem, 

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 

 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet 

geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  van de artikelen. Zij 

behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 

  



4 
 

PAUS STAAT ZEGENEN PARTNERS  
VAN HETZELFDE GESLACHT TOE 

 
Een week voor kerstmis kwam er een bijzonder bericht uit Rome. Paus 
Franciscus liet weten akkoord te gaan met het zegenen van relaties 
tussen mensen van hetzelfde geslacht. In een verklaring van het Vaticaan 
waarin hij deze koerswijziging toelichtte, stelde hij dat mensen die hun 
relatie door de zegen van God bekrachtigd willen zien niet aan een 
“uitputtend“ moreel onderzoek onderworpen mogen worden. 
De verklaring van 18 december is een sprong voorwaarts ten opzichte van 
de acceptatie van mensen die in een relatie leven die anders is dan het 
traditionele man – vrouw huwelijk. Maar de beslissing komt niet uit de lucht 
vallen. In september 2022 hebben de Belgische bisschoppen een liturgie 
met een zegen voor homostellen geïntroduceerd. Naar eigen zeggen 
hebben ze dat bij het Vaticaan aangekondigd, maar kregen ze geen 
antwoord. Hun interpretatie was toen: wie zwijgt, stemt toe. En nu heeft 
het Vaticaan dus wel gesproken. In deze verklaring verwijst paus 
Franciscus ook naar een van de vragen, die hij afgelopen zomer in een 
brief van vijf zeer conservatieve kardinalen ontving. Namelijk hoe hij denkt 
over het geven van de zegen aan homostellen. Hij is daar voorstander 
van, maar het is een ander soort zegen dan die bij een kerkelijk huwelijk. 
Iemand zegenen, elkaar tot zegen zijn, is niet enkel een kwestie van een 
gebaar. Het houdt ook in dat we spreken vanuit respect, begrip en 
fijngevoeligheid. Je hoeft het dan nog niet met elkaar eens te zijn, maar je 
voorkomt een spreken dat kwetst. Op het punt van zo’n gevoelig 
onderwerp als homoseksualiteit werd in 2016 al door paus Franciscus het 
volgende gezegd: ‘Eerst bevestigen wij opnieuw, dat iedere mens , 
ongeacht seksuele oriëntatie, gerespecteerd moet worden en in zijn of 
haar waardigheid gelaten. Uitingen van ‘onrechtmatige discriminatie’ 
moeten zorgvuldig vermeden worden, met name elke vorm van agressie 
of geweld. De families moet respectvolle pastorale zorg worden 
aangeboden, zodat mensen met een homoseksuele oriëntatie hulp 
kunnen krijgen bij het ten volle uitvoeren van Gods wil in hun leven”. Deze 
taak – al weer een aantal jaren geleden gebezigd – strekt meer tot zegen, 
ofschoon ze voor sommigen toen al te ver ging en voor anderen jammerlijk 
tekort schoot. 
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TELEURSTELLENDE REACTIE 
VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN  
 
Als je de verklaring van de Nederlandse bisschoppen van 17 januari leest, 
dan kun je tussen de regels door lezen, dat zij eigenlijk niet van plan zijn, 
het pauselijk besluit om homostellen te zegenen, uit te voeren. Zij 
schrijven niemand de steun en de kracht van God  te willen onthouden, 
maar in tegenstelling tot de Vaticaanse verklaring, die expliciet zegening 
van homostellen en hertrouwde gescheidenen mogelijk maakt, komt de 
term ‘zegen’ in de tekst van de Nederlandse bisschoppen in het geheel 
niet voor. Het is mogelijk een gebed uit te spreken over afzonderlijke 
gelovigen, meldt de verklaring. In een uitgebreide analyse in het 
Nederlands Dagblad van 19 januari schrijft Hendro Munsterman: ‘De tekst 
is een compromis tussen preciezen, die de zegen-voorstellen wisten tegen 
te houden en rekkelijken, die in een nogal stellige conceptversie enkele 
zinnen over ‘een verwelkomende kerk’ wisten binnen de brengen‘.  
Kort gezegd komt de dubbelzinnige verklaring er op neer dat er officieel in 
Nederland geen zegen gegeven zou mogen worden. Er wordt slechts voor 
individuele personen en niet voor paren gebeden.    
 
“Een zegen biedt mensen een manier om hun vertrouwen in God te 
versterken“, zegt Paus Franciscus in de brief, waarin hij het besluit 
bekendmaakt. “Een verzoek om een zegen te ontvangen laat zien dat 
iemand zich openstelt voor de transcendentie, genade en nabijheid van 
God en dat is niet weinig in de wereld waarin we leven. Het is het zaadje 
van de Heilige Geest, dat moet worden gevoed en niet tegengewerkt.“ 
 

Abdijkerkpastoraat, 
Abt Denis Hendrickx. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 
 

FEBRUARI 2024 
 

04 
 

5e zondag door het jaar. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30 
 

10 Hugo, eerste abt van de orde.  

 
11 
 

6e  zondag door het jaar. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Anneke Steeghs. 

 
10.30 

14 Aswoensdag, vasten- en onthoudingsdag. 
Aswijding met uitreiking van het askruisje. 
 

Vespers met aansluitend uitreiking van het askruisje. 

 
12.15 
 

18.00 

17 Evermodus, Norbertijn.  

 
18  

1e  zondag van de veertigdagentijd. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

22 Petrus stoel.  

 
25 

 2e zondag van de veertigdagentijd.   
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
10.30 

 

MAART 2024 

 
03 

3e zondag van de veertigdagentijd. 
Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

 

HOE VINDT U STUKWERK, HET ABDIJKERKBLAD, OP DE SITE? 
 

Nu er voortaan minder gedrukte exemplaren van Stukwerk beschikbaar 

komen, is het vinden van “Stukwerk” op de site belangrijker geworden. 

De zoekregel geeft niet het gewenste resultaat.  

Na aanpassing gaat u nu als  volgt te werk: 

Start de site op: www.abdijvanberne.nl 

Dan kiest u de rubriek “Over ons” 

In het rijtje dat u dan ziet, staat onderaan “Stukwerk”. Klik daarop en scrol 

naar beneden  

Dan ziet u “hier” voor het laatste nummer.  

U kunt ook nog eerdere nummers raadplegen.  

http://www.abdijvanberne.nl/
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MEDEDELINGEN 
 

ONTMOETEN en WERELDWINKEL 
 

Op de 2e en 4e zondag van elke maand, is er na de Eucharistieviering  
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
Bovendien is op elke 2e zondag ook de wereldwinkel uit Oss aanwezig. 

 
ASWOENSDAG EN DE VEERTIGDAGENTIJD 

 
Na de Carnavalsdagen van zaterdag 10 februari tot en met dinsdag 13 
februari begint op woensdag de 14e – Aswoensdag – de veertigdagentijd. 
 
Op Aswoensdag zal tijdens de viering van 12.15 uur de aswijding 
plaatsvinden en zal ook het askruisje worden uitgereikt. Na de 
vesperviering van 18.00 uur zal eveneens gelegenheid geboden worden 
om een askruisje te ontvangen. Er zal dit jaar jammer genoeg geen 
oecumenische viering plaatsvinden. 
 
VASTENACTIE: WAT GEBEURT ER IN DE ABDIJKERK? 
Veertigdagentijd betekent ook dat we aandacht vragen voor een bijzonder 
hulpproject. Dit jaar ondersteunen de Norbertijnenparochies en de 
abdijkerk een project dat zorgt voor een betere gezondheid, werk en 
inkomen voor de achtergestelde vrouwen in de sloppenwijken van Indore 
in India. Bovendien krijgen hun kinderen naschools onderwijs. Het gaat 
ook dit jaar weer om hulp voor de allerarmsten, zij die eerder de nadelen 
ondervinden van de economische ontwikkelingen in India. 
 
Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar NL18 RABO 0120 110 
660 t.n.v. Solidair met India, onder vermelding van project 34910. 
 
Op drie zondagen zal er in de abdijkerk een speciale collecte worden 
gehouden voor dit vastenactieproject. U kunt daar al vast rekening 
mee houden: zondag 25 februari, Zondag 10 maart en Zondag 24 
maart.  
 
ABDIJKERKPASTORAAT  
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 

 

Jan van Os. 
 
Geboren te Heeswijk 22 augustus 1941. 
 
Overleden te Heeswijk 7 januari 2024. 
 
Uitvaartdienst op 13 januari, 

in de Abdijkerk van Berne. 

 

Crematie in besloten kring. 
 
 
 

 
 

VEERTIGDAGENTIJD ACTIE 2024 VOOR VROUWEN EN KINDEREN 
IN DE SLOPPENWIJKEN VAN INDORE, INDIA 

 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar ondersteunen de 

Norbertijnenparochies en de Abdijkerk van 

Berne een project dat zorgt voor een betere 

gezondheid, werk en inkomen voor de 

achtergestelde vrouwen in de sloppenwijken 

van Indore. Bovendien krijgen hun kinderen 

naschools onderwijs. Voor dit project werkt 

stichting Solidair met India in Heeswijk-Dinther 

samen met de SJSM zusters. 
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Training, werk en inkomen voor vrouwen 

 

Dit project zorgt voor de ontwikkeling 

en zelfredzaamheid van deze 

vrouwen door het opstarten van 

zelfhulpgroepen. Hier krijgen ze 

trainingen in persoonlijke 

ontwikkeling, gezondheid, voeding 

en hygiëne. Via microkredieten 

helpen we vrouwen om een 

fatsoenlijk inkomen te verdienen, 

zodat ze economisch onafhankelijk 

worden en hun gezin kunnen 

onderhouden.  

Ook volgen ze een vakopleiding om 

zelfstandig de kost te verdienen. 

 

 

Onderwijs voor straatkinderen  

Bovendien 

krijgen 180 

kinderen 

naschools 

onderwijs via 

dit project. 

Door hun 

achterstand 

bij te spijkeren 

en ze te 

motiveren te 

leren, hebben 

ze weer een 

toekomst. 
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Hulp voor de allerarmsten 

 

Laten we in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar 

brengen U kunt uw bijdrage overmaken naar  NL18 RABO 0120 110 660 

t.n.v. Solidair met Inda, onder vermelding van project  34910. Namens de 

vrouwen en kinderen:  enorm bedankt voor uw gift. 

 

 

 

TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL 

 
 
 

 
Het goede nieuws! 
In Indonesië zijn mensenrechtenverdedigers Haris 
Azhar en Fatia Maulidiyanti vrijgesproken van laster. Ze werden daarvan 
beschuldigd door een lid van het Indonesische kabinet. 
In een reactie op het oordeel van de rechter zei Usman Hamid, directeur 
van Amnesty Indonesië: ‘Dit biedt nieuwe hoop. Na recente incidenten 
waarbij mensen werden geïntimideerd, die hun recht op vrijheid van 
meningsuiting uitoefenden, zijn de vrijspraken van vandaag een duidelijke 
boodschap aan de Indonesische autoriteiten.’ 
‘Critici mag het zwijgen niet worden opgelegd. Niemand mag in de 
gevangenis belanden omdat hij of zij op YouTube een discussie voert over 
mijnbouwbelangen of zich anderszins kritisch uitlaat over de overheid.’ 
‘Deze vrijspraak zou moeten leiden tot de vrijlating van meer activisten, 
journalisten en alle anderen die alleen maar vastzitten omdat ze zich 
verzetten tegen het regeringsbeleid, of daar kritiek op hebben, of omdat ze 
hun zorgen uiten over gevallen van belangenverstrengeling waarbij 
overheidsfunctionarissen betrokken zijn.’ 
 
  



11 
 

Voor meer informatie schrijfacties:  
https://www.amnesty.nl/actueel/indonesie-vrijspraak-
mensenrechtenverdedigers-biedt-nieuwe-hoop-voor-de-
mensenrechten vanuit je eigen huiskamer! 
 
De huidige escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas en andere 
gewapende groepen is een ongekende humanitaire ramp. Vele duizenden 
mensen in Gaza en Israël zijn om het leven gekomen door willekeurige 
aanvallen. Miljoenen anderen zijn hun huis kwijt en kunnen zonder 
voedsel, vervoer of medicijnen niet overleven. Zolang de strijd voort woedt 
kan noodhulp hen niet bereiken. 

Roep demissionair minister-president 
Mark Rutte op om bij de Verenigde Naties 
aan te dringen op een staakt-het-vuren 
door alle strijdende partijen in de 
Gazastrook en Israël. Dit is de enige 
manier om meer burgerslachtoffers te 
voorkomen. Op 7 oktober 2023 vuurde 
Hamas lukraak raketten op Israël af en 
vielen gewapende strijders Israël binnen. 
Ze doodden honderden onschuldige 
burgers en namen 200 anderen als 
gijzelaar mee. Deze afschuwelijke 
aanvallen zijn oorlogsmisdrijven. 
Ook Israël is schuldig aan 
oorlogsmisdrijven. Israël beantwoordt het 
geweld met bombardementen die op grote 
schaal burgers doden en hele gezinnen 
wegvaagden. De bestaande blokkade van 
hulpgoederen, brandstof en stroom komt 
neer op een collectieve bestraffing van de 
inwoners in Gaza. 
Teken jij de petitie?  
 

https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-gaza-staakt-vuren   
 

Gabriël Roes, 
Diaconale Werkgroep Abdijkerk. 
 
 
  

https://www.amnesty.nl/actueel/indonesie-vrijspraak-mensenrechtenverdedigers-biedt-nieuwe-hoop-voor-de-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/actueel/indonesie-vrijspraak-mensenrechtenverdedigers-biedt-nieuwe-hoop-voor-de-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/actueel/indonesie-vrijspraak-mensenrechtenverdedigers-biedt-nieuwe-hoop-voor-de-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/actueel/indonesie-vrijspraak-mensenrechtenverdedigers-biedt-nieuwe-hoop-voor-de-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-gaza-staakt-vuren
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CARITAS 

  

 

 

 

 

 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
 
 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

Voor de laatste en actuele informatie zie website 
 www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 
: 
Vrijdag 1 maart – zondag 3 maart: Ontmoetingsweekend 'Van overleven 
naar leven'. 
Praktische informatie: 

Wat: ‘Ontmoetingsweekend ‘Van overleven naar leven’. 
Begeleiding: Cobi Voskuilen en Lien Daams. 
Datum en aanvang: Van vrijdag 1 maart 2024, 11.00 uur tot en met 
zondag 3 maart 14.00 uur. 
Locatie: Priorij de Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE Hierden 
Entree: € 185,-. 
Aanmelden en informatie: secretariaat@abdijvanberne.nl 

 

BERNE MEDIA  

Sinds 1 december jl. is Rudolf Scheltinga 
algemeen manager van Berne Media.  
Wat gaat hij de komende periode doen bij 
Berne Media, is hij bekend met de 
kloosterwereld en is er wel toekomst voor de 
liturgieboekjes van Berne? 
 

Zie voor het gehele interview: 
www.abdijvanberne.nl 
Onder de rubriek actueel.  

http://www.caritasuden.nl/
http://www.abdijvanberne.nl/
mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
https://www.bernemedia.nl/
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TOT ELK GOED WERK BEREID 

 

In gesprek met: Harry van der Pas, 
 

Geboren te Dinther, 25 augustus 1948.  
     

 Gehuwd met Riky Foolen.  

 Drie kinderen, resp. 45, 48 en 50 jaar  

 en 8 kleinkinderen van 7 tot 19 jaar. 
     

 Woont in Dinther. 
 

Opleiding: Mulo, U.T.S., H.T.S. en 

Sociale Academie. 
 

Lector van de Abdijkerk. 

 
Harry groeide op in een warm gezin op de boerderij van zijn ouders, waar 

hij al vroeg leerde dat bij de grote verscheidenheid aan werkzaamheden 

en praktische problemen deze te zien als omstandigheden die je 

onderkende en er mee te leren omgaan. Deze benaderingswijze heeft 

Harry geleerd moeilijkheden niet van zich af te schuiven maar ze juist  

onder ogen te zien als een werkelijkheid waarmee in positieve zin kan 

worden omgegaan. 

Harry heeft een gevarieerd en breed arbeids- en opleidingsverleden. Als 

kern van al zijn activiteiten staat zorg centraal. Als belangrijke 

werkervaring is zijn taak in de woonwagenzorg. Bij het opzetten van een 

goede voorziening voor woonwagenbewoners,  kwam zijn technische 

opleiding zeer van pas en gaf zijn maatschappelijke opleiding 

ondersteuning om voor deze mensen werken en wonen te verbeteren. 

Door zijn werkzaamheden kwam Harry met Provinciale Staten in contact 

en vervulde in zijn loonbaan diverse functies als o.a. inspecteur 

bejaardenoorden in de provincie Noord-Brabant en in 1997 inspecteur 

gezondheidszorg, verpleging- en verzorging en thuiszorg. Hieruit vloeiden 

diverse activiteiten voort zoals automatisering in ziekenhuizen, het 

verzamelen van data  voor beleid en toezicht op de bescherming van 

privacy ten dienste van specialisten en patiënten. Tijdens zijn drukke baan 

en gevarieerde werkzaamheden volgde Harry ook nog de opleiding 

‘School for public health’ ten dienste van werk en patiënten. 
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Harry heeft veel steun bij zijn visie en aanpak van problemen en 

werkwijze, die op zijn weg komen. Hij voelt zich gesteund door de visie en 

lidmaatschap van het ‘Huis voor Lectio Divina’ begeleid en geleid door 

Joost Jansen o.praem.  

Harry heeft geleerd te kijken en begrijpen van de vragen en problemen die 

iemand op zijn weg tegenkomt. Centraal staat hierbij de vraag ‘wat 

betekent een probleem voor een bepaald individu en zijn/haar omgeving’. 

De kunst en kunde hierbij is om iemand als persoon te zien om naast hem 

of haar te kunnen staan. Harry heeft hierbij veel steun aan het boek van 

Jan Key “Methodische wijze van Helpen”, waarbij de ontmoeting van 

belang is om te zien ‘wat speelt er vandaag’ en hoe ga ik daarmee om. 

Goede zorg reflecteert aan het goede boek: de Bijbel. Het helpt je in je 

dagelijkse bezigheden en is een bron voor hulp. Dikwijls wordt de tekst 

van de Bijbel te moeilijk gepresenteerd. Harry haalt de benaderingswijze 

van de Bijbel in Afrika als voorbeeld aan. Daar wordt de tekst gebruikt in 

de toepassing van wat er hier en nu leeft in bewoordingen die de 

eenvoudige mens begrijpt en ermee kan omgaan.  

In de voorbereiding van het lezen en verwoorden van de tekst van de 

Bijbel als lector leest Harry eerst de ‘platte’ tekst. Vervolgens de bedoeling 

van de inhoud van de tekst en wat betekent de tekst voor mijn handelen 

en tenslotte waarop hoop je, waar bid je voor.  

 
Centrale vraag hierbij is voor Harry ‘wat is de zin en betekenis voor de 

toepassing van hulp en het nabij zijn voor iemand die hulp nodig heeft, wat 

voor iedereen van toepassing kan zijn voor kind en voor de volwassene.  

Naast de taak van lector heeft Harry als IVN-er ook zijn tijd besteed aan 

de betekenis en instandhouding van de kloostertuin. Deze tuin die voor 

iedereen toegankelijk is, kan een ontmoetingspunt zijn en een bron van 

inspiratie en verwondering over de Schepping. De kruidenhof, de abdijtuin, 

de insectenmuur en de bijenhal zijn voorbeelden waar ook het IVN actief is 

geweest.  
 

Het was een prettig, open en inspirerend gesprek met Harry van der Pas. 

Bedankt hiervoor Harry en alle succes en kracht bij de uitoefening van je 

vele taken voor de Abdij en woonomgeving. 
 

5 januari 2024, 
 

Frans van Baars.  
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Prior Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. 
bezoek@abdijvanberne.nl 

✪ Diaconale Werkgroep Abdijkerk:  
Gabriël Roes, tel.06-10744429 
diaconaat@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Prior Frank van Roermund o.praem. 

Participanten Nel van Doornik. 
participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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