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Van de redactie

De seizoenen volgen elkaar op: zomer, herfst, winter 
en lente. Alle geven ze een eigen kijk op de werkelijk-

heid. Een zinderende zomer, een loslatende herfst, een 
sfeervolle winter en een sprankelende lente.

Pasen valt normaal gesproken in de lente, zo lezen we bij 
abt Denis Hendrickx. Het is een tijd van bezinning en van
overdenking van waar we staan in deze wereld. Hoe we 
omgaan met elkaar en waarom dat vaak zo moeilijk 
verloopt. Cobi Voskuilen leest en schrijft  over de tien 
woorden.
De lente geeft  ons aan dat er iets nieuws gaat gebeuren: 
bloeiende struiken en bomen, nieuwe initiatieven na een 
doodse, stilstaande winter.

Over die nieuwe initiatieven en nieuwe plannen kunnen 
we lezen: over een leven van geven en ontvangen, over 
duurzaamheid en hoe die gestalte krijgt in het gebouw 
van het Abdijhuis, nieuwe uitdagingen op het gebied van 
vrijwilligerswerk.

Heel even geeft  de lente ook een kijkje naar wat achter 
ons ligt, om het heden en de toekomst te plaatsen. 
We lezen over wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen 
honderd jaar in India en hoe dat gevierd werd. 
We lezen over de Norbertusparochie in Hilvarenbeek, 
waar de band met Norbertus zichtbaar en hoorbaar is. 
We lezen over de ontwikkelingen rond de abdijwinkel, 
voortgekomen uit Boekhandel Berne en het Proefl okaal. 
En we kunnen volop genieten van de boeken die belicht 
worden: interessante, leuke, leerzame, verrassende boe-
ken.
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In Memoriam

Op vrijdagmiddag 5 januari j.l. ontviel ons geheel 
onverwachts Hein Wilsens, jarenlang eindredacteur 
van het tijdschrift  Berne. Wij wensen zijn naasten 
heel veel sterkte toe met dit grote verlies. 

Redactie tijdschrift  Berne.

Op vrijdagmiddag 5 januari j.l. ontviel ons geheel 

We hoeven ons dus niet te vervelen, we kunnen rustig in 
het zonnetje (achter glas) een keuze maken, maar uitein-
delijk zullen we wel alles lezen. Dat hoop ik althans. �


