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Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties koster@abdijvanberne.nl of per post 
(adres zie boven) 

Vrijwillige Kerkbijdrage Bijdrage: abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur: secretariaat@abdijvanberne.nl 
Telefoon via de centrale 0413 299 299 

 

  

mailto:koster@abdijvanberne.nl
mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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Kopij voor Stukwerk nummer 5, mei 2025, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 24 april aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 
 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Administrator Frank van Roermund o.praem,  

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 
 

Namen van schrijvers zijn bekend en/of worden vermeld. Anonieme kopij wordt 

niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 

artikelen.  

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 
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"PIEKEN EN DALEN" 
 

 

Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd hoorden wij het evangelie 

over de Gedaanteverandering van de Heer. Drie van Jezus' meest nabije 

vrienden zijn getuige geweest van een onuitsprekelijke ervaring, van een 

Godsontmoeting op de berg: Petrus, Jakobus en Johannes zagen Jezus 

met Mozes en Elia, in onzegbaar helder licht, zij zagen Jezus in zijn 

goddelijke heerlijkheid. Een ónuitwisbare ervaring die álle begrip te boven 

gaat. 
 

Dit evangelie past in zekere zin bij de Beproevingen in de Woestijn wat we 

de zondag ervoor lazen. Waarom? Omdat beide plaatsen, woestijn én 

berg, ultieme grenssituaties markeren, situaties waarin je niet moet blijven 

hangen, maar die je moet doorgáán. Na de beproevingen in de woestijn 

keerde Jezus terug naar Galilea, om concreet invulling te geven aan de 

roeping waarvan Hij zich bewust geworden was. En precies dié beweging 

zien we ook in het evangelie van de Gedaanteverandering. Ook op de 

berg moest Jezus niet blijven. Geen tenten dus zoals Petrus suggereerde, 

geen permanent verblijf in heerlijkheid, maar: áfdaling, terug naar de 

realiteit van alle dag, met beide benen op de grond. Terug onder de 

mensen om hen te onderrichten en te helpen.  
 

Het evangelie van de gedaanteverandering van de Heer is een verhaal dat 

vooruitloopt op Pasen: het loopt vooruit op wat ons te wachten staat in de 

Goede Week. Op de berg sprak Jezus met Mozes en Elia over zijn 

komend heengaan, over wat zich in Jeruzalem zou gaan voltrekken. En 

deze vooruitblik op zijn lijden en dood wordt ons gegeven vanúit het 

perspectief van zijn verheerlijking die daarop volgen zal op Pasen. 
 

Misschien schuilt in dit alles ook een boodschap voor ons: de pieken en de 

dalen in óns leven, onze bergen en woestijnen, kunnen ons doen inzien 

wat van ons verlangd wordt. Woestijnervaringen kunnen louterend werken 

en tot inzicht leiden, maar je moet er niet in blijven hangen. En evenzeer 

zijn piekervaringen niet bedoeld om erin te blijven hangen, maar om van 

daaruit weer af te dalen naar het leven van alle dag, en de werken in 

praktijk te brengen waartoe wij allen zijn geroepen.  
 

Frank van Roermund o.praem. 

Administrator. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 

 

April 2025 

 
06 

5e zondag van de veertigdagentijd. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
M.m.v. van Les Chanteurs Grégoriens 
Lector Karl Tax. 

 
10.30 

 
13 

Palmzondag. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

 
17 

Witte Donderdag. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Hans Gilissen. 

 
19.00 

 
18 

Goede Vrijdagvieringen. 
(zie schema hiernaast) 

15.00 
19.00  

19 Stille Zaterdag.  

 
19 

Paaswake. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
21.30 

 
20 

Pasen. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector John Meeuwissen. 

 
10.30 

 
21 

Tweede Paasdag. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 
m.m.v. Les Chanteurs Grégoriens. 

 
10.30 

 
27 

2e zondag van Pasen. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
10.30 

29 Catharina van Siena, kerklerares.  
 

Mei 2025 

03 Filippus en Jakobus, apostelen.  

 
04 
 

3e  zondag van Pasen. Dodenherdenking. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

05 Bevrijdingsdag. 80 jaar!  
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ALLE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK TOT EN MET PASEN 2025  

 

Palmzondag 13 april  

Metten en Lauden:  08:00 uur.  

Eucharistieviering:  10:30 uur, voorganger: Adm. Frank van Roermund  

Vespers:    18:00 uur.  

Maandag 14 april  

Als een gewone weekdag.  

Dinsdag 15 april : 07.00 uur Metten en Lauden. 

Eucharistieviering: 12.15 uur. 

Boeteviering:   19.00 uur. 

Woensdag 16 april  

Als een gewone weekdag.  

Witte Donderdag 17april  

Metten en Lauden:  07:00 uur.  

Middaggebed:  12:30 uur.  

Eucharistieviering:  19:00 uur, voorganger Adm. Frank van Roermund.  

Goede Vrijdag 18 april  

Metten en Lauden:  07:00 uur.  

Middagdienst:   15:00 uur, gezongen Passie en Kruisverering.  

Meditatie bij het kruis: 19:00 - 21.00 uur.  

Inloop met meditatieve muziek, open voor kerkbezoekers  

Stille Zaterdag 19 april 

Metten en Lauden:  07:00 uur.  

Middaggebed:   12:30 uur.  

Paaswake:    21:30 uur, voorganger Adm. Frank van Roermund.  

Zondag 20 april Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer.  

Lauden:    08:00 uur.  

Eucharistieviering:  10:30 uur, voorganger Ad. Frank van Roermund.  

Vespers:    18:00 uur. 

Maandag 21 april Tweede Paasdag m.m.v. Les Chanteurs Grégoriens  

Metten en Lauden:  08:00 uur.  

Eucharistieviering:  10:30 uur, voorganger Joost Jansen.  

Vespers:    18:00 uur.  

Na Tweede Paasdag zijn de vieringen weer op de gebruikelijke tijden.   
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MEDEDELINGEN 
 

ONTMOETEN 
 

Op de 1e en 3e zondag (1e Paasdag) van de maand april, is er na de 
Eucharistieviering gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
 

WERELDWINKEL 
 

Op de 1e zondag van elke maand is, na de Eucharistieviering, de 
wereldwinkel uit Oss aanwezig.  

BERNE 
 

Het lentenummer 2025 van ‘’Berne’’ is verschenen. 
 

VASTENACTIE 

De abdijkerk doet dit jaar mee met de Bisschoppelijke Vastenactie. . 
De extra collectes in de veertigdagentijd in de abdijkerk worden 
gehouden op: 16 maart, 30 maart en op Palmzondag 13 april. 
 

OVERWEGINGEN 

 

Op de website van de abdij kunt u al jarenlang vele uitgesproken 

overwegingen van de zondagen en bij het overlijden van overleden 

medebroeders nalezen. Sinds dit jaar worden ook de overwegingen van 

Jan Nabuurs o.praem opgenomen. Zie www.abdijvanberne.nl   

Bij “wat zoekt u” typt u in: preek. 

Door naam of datum of door scrollen vindt u wat u wilt nalezen. 
 

RELIGIE en SAMENLEVING  

Nieuwsbrief voorjaar 2025 van Radboud University Press. 

Voor belangstellenden is deze te lezen: Radbouduniversitypress@ru.nl  

Religie & Samenleving wil een podium bieden aan hen die zich bezig 

houden met de bestudering van de veranderingen in religie en religieuze 

organisaties in de Europese samenleving van de laatste twee eeuwen. 

Daarmee wil het tijdschrift een bijdrage leveren aan het debat over de rol 

van religie in de hedendaagse maatschappij.  

http://www.abdijvanberne.nl/
mailto:Radbouduniversitypress@ru.nl
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INKLEDING MARCIN MIKOLAJCZYK 25 MAART 2025 

 

Begroeting in de Kapittelzaal door adm. Frank van Roermund. 

 

Welkom aan jullie allen: medebroeders en participanten op deze 

vreugdevolle dag, op het Hoogfeest van Maria Boodschap. Vreugdevol 

niet alleen vanwege dit hoogfeest maar heel in het bijzonder omdat we 

vanavond een nieuwe medebroeder mogen verwelkomen: Marcin 

Mikolajczyk. Laat deze dag het startsein zijn van een opgaande lijn voor 

de abdij. Als we ons állemaal blijven inzetten voor onze abdij dan mogen 

we erop vertrouwen dat onze inspanningen voor een goede toekomst van 

de abdij - met Gods hulp - niet vergeefs zullen zijn! 

Laten we bidden: 

 

Goede God, 

Wij zijn U heel dankbaar dat wij vandaag Marcin mogen inkleden in onze 

orde. Zijn liefde voor onze orde en onze abdij in het bijzonder hebben hem 

- door de heilige Geest bewogen - ertoe aangezet deze stap te zetten. 

Wees Marcin en onze hele abdijgemeenschap nabij, wil ons leiden en 

begeleiden naar een vruchtbare en vreugdevolle toekomst van onze abdij. 

Dit vragen wij U op voorspraak van ons aller moeder Maria 

wier feestdag wij vandaag vieren, door Jezus Christus onze Heer, 

die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

Overweging door adm. Frank van Roermund 

De keuze voor juist déze lezing, Marcin, 1 Korintiërs 2,1-9, zegt veel over 

jouw diep gewortelde geloof! Vanaf jouw vroege jeugd heb jij je - in geloof 

volledig toevertrouwd aan God. Jouw levensweg is niet altijd even 

gemakkelijk geweest. Maar ondanks de hobbels op je pad heb je altijd 

stand gehouden in het volste vertrouwen dat jouw leven gedragen wordt 

door de liefhebbende God. Jij hebt de hobbels op jouw levensweg leren 

zien als het mede-dragen van het kruis van Christus. Of, zoals de H. 

apostel Paulus het formuleert: “Ik had mij voorgenomen u geen enkele 

wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis”. 
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Ik ben ervan overtuigd, dat jouw leven met ons hier in de abdij een 

gelúkkig leven zal kunnen zijn, natuurlijk mét ups en downs, maar stééds 

gedragen door God die ons meer liefheeft, dan wij ons kunnen voorstellen. 

Aan ons allen de opdracht steeds een zegen te zijn voor elkaar. 

Een mooie opdracht die ik dagelijks lees als ik voorbij ga aan de 

kamerdeur van onze medebroeder Hans. 

 

Laat dit devies ons áller devies zijn: 

broederschap, niet alleen in woorden, maar vooral in daden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r: Peter Damen, Vader van Marçin, Marçin, Zijn zus met vriend, 

 Frank van Roermund. 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

 

 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 

 
Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk. 
Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties en kies je eigen actie uit! 
 
N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep 
Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende berichten aan de 
redactie van Stukwerk betreffende  
Amnesty International, toch blijven publiceren, gezien het belang dat 
hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren. 
 
Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar 
zijn. Onze hartelijke dank voor uw bijdragen. 
 

 

CARITAS 

 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 

 
Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.caritasuden.nl/
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ABDIJCONCERTEN 
 

Met trots mogen wij U de 74e cyclus Abdijconcerten aankondigen. 

Ons jaarprogramma van 2025 ziet er als volgt uit: 

Zo 4 mei Orgelconcert ‘Rood-wit-blauw/Bleu-blanc-rouge’. 

De Surinaamse ster sopraan Lucretia Starke (foto boven) en organist 

Peter den Ouden brengen een programma waarin de invloed die de 

Franse 19de-eeuwse muziek op Nederlandse componisten heeft gehad 

centraal staat. Op het programma staan werken van o.a. César Franck, 

Hendrik Andriessen en Gabriel Fauré. 

Praktische informatie: 

Datum: zondag 4 mei 2024 

Aanvang: 16.00 uur 

Prijs: € 15,- betalen aan de kerk 

Plaats: Abdijkerk Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther 

Aanmelden: niet nodig 

Meer info: www.stichtingberneabdijconcerten.nl 
1 juni: Judith Steenbrink, barokviool en Tineke Steenbrink, orgel 

6 juli: Organist Nicolo Sari (Venetië, IT) 

7 september gaan we luisteren naar Henri Ormieres uit Frankrijk. 

5 oktober invulling volgt z.s.m. 

2 november invulling volgt z.s.m. 

 

Kerstconcert in december: 

De Oosterhoutse Nachtegalen 

 

Na afloop van ieder concert is er gelegenheid om, onder het genot van 

een kopje koffie of thee, elkaar en de uitvoerende(n) te ontmoeten. 

U bent van harte welkom in de kerk van de Abdij van Berne   

 

Als u ons zou willen steunen, heel graag! 

Voor minimaal 55 euro per jaar bent u donateur en kunt u al onze 

concerten gratis bezoeken. 

U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van de 

Stichting Berne Abdijconcerten: NL49 INGB 0005277975.  

Vermeld in de omschrijving a.u.b. uw adres en email. 

Of mail voor meer informatie naar: 

orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl  

http://https/www.stichtingberneabdijconcerten.nl
https://www.stichtingberneabdijconcerten.nl/?page_id=11
mailto:orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
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.ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

5 april Stichting Vrienden van de Abdij van Berne. 

Vrienden dag met lezingen. 12.00u tot 17.00u. 
 

11-13 april Stilte retreat onderleiding van Cees Bots. 

Driedaagse stilte retreat. 
Ook een stilte reteate op 27-29 juni 2025. 
 

11-13 april Chi Qigong door Yogastudie Anna. 

Workshop: ‘Een Nieuw Begin”. 
 

11, 12 en 13 april Muziekvereniging Servaes i.s.m. koor La Orfeon en 

solisten. 

Hartstocht; the passion in concert.  
 

13 april Concert met het verhaal van lijden en sterven, van verslagen 

worden en de dood verslaan. 

Passie-concert met het koor Muzimare. Aanvang 15.00 uur.  
 

22 april tot vrijdag 25 april. Midweek’’ Binnenste buiten’.  

Begeleiding Cobi Voskuilen. Na de ingetogen binnenwereld van de winter 

laat de natuur weer van zich horen en zien. Het gezang van de vogels 

klinkt al van ’s morgens vroeg. 
 

25 april – 27 april. Retraiteweekend 'De mystiek van Maria'. 

Begeleiding door Johanna Kraus. 
 

11mei. Concert 'Maria's Melodies (reprise)' 

Een verrassende muzikale reis langs Maria in al haar rollen. Leven, liefde 

en lijden komen tot uiting in een diversiteit aan nummers, van pop en 

gospel tot klassiek. 
 

21 mei. Frank de Roo over 'De wijsheden van Thomas a Kempis 
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Berne Anders organiseert mede het Passieconcert van Kamerkoor 

Muzimare  
 

Op Palmzondag 13 april om 15.00 uur geeft het Kamerkoor Muzimare 

weer een Passieconcert in de Abdijkerk. Het koor onder leiding van Sophia 

Brink laat op Palmzondag het verhaal van passie tot pasen opnieuw horen 

in diverse liederen.  

Zo vertellen zij een verhaal over Jezus, zijn volk en zijn moeder, over lijden 

en sterven, over verslagen worden en de dood verslaan, over licht dat het 

duister overwint.  

Het concert draagt de titel:  “a feather falling from the wing” (een veer valt 

van de vleugel), een zin ontleent aan een tekst van een lied.   

Het is een uitnodiging aan iedereen, die de Goede Week wil beleven met 

prachtige muziek en teksten. Een middag voor iedereen die houdt van 

mooie, intens uitgevoerde koormuziek met een verhaal.  

 

 

De toegang tot het 

concert inclusief 

het 

programmaboekje 

zijn gratis.  

Een vrijwillige 

bijdrage na afloop, 

voor bestrijding 

van de kosten 

wordt zeer op prijs 

gesteld. Aanvang 

concert 15.00 uur, 

kerk open om 

14.30 uur. 
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VASTENACTIE 2025 

 

Jaarlijks steunen we vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten, wereldwijd. 

In 2023 konden we ruim 267.000 mensen helpen.  

De Vastenactie steunde 72 projecten in 31 landen en besteedden 

2,5 miljoen euro aan hun doelstellingen. 

Opleiding en training: 30.490 mensen. 

Schoon water en sanitatie: 4.992 mensen. 

 Gezondheidszorg: 36.890 mensen. 

 

 

De extra collectes in de veertigdagentijd in de abdijkerk worden 

gehouden op: 16 maart, 30 maart en op Palmzondag 13 april. 

 

 

HEEROOM GRARD DONKERS HELPT ALLERARMSTEN IN INDIA 

 

Zo’n 50 familieleden van heeroom 

Grard Donkers kwamen op zaterdag 15 

maart naar de Abdij van Berne om meer 

te weten te komen over hun stamboom. 

Jong en oud genoot van de verhalen en 

waren onder de indruk van de 

pioniersgeest. In 1946 vertrekt hij naar 

India waar hij zich met hart en ziel inzet 

voor de allerarmsten. 

 

Joop Donkers trapt af: "Heeroom Grard 

groeide op in een gezin van elf kinderen 

op de boerderij die nog steeds staat aan de Pater van den Elsenstraat 6 in 

Heeswijk-Dinther. Van 1929 tot 1936 studeert hij op het Seminarie Sint 

Norbertus, nu Gymnasium Bernrode. Dan treedt hij toe tot de Abdij van 

Berne. De boerderij van zijn ouders lag achter de abdij: ze hoefden maar 

over de sloot te springen. Regelmatig kwam hij samen met z'n collega 

norbertijnen op bezoek: Oomen, Hillen, Der Kinderen, Van Schijndel, 

Stokman. Voor een praatje, een potje kaarten, een borrel." 

  

https://www.vastenactie.nl/wat-we-doen/schoon-water-en-sanitatie
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Hulp Nederlandse gezinnen 

Omdat uitzending vanwege de Tweede Wereldoorlog voorlopig onmogelijk 

was, werd hij eind juni 1944 kapelaan in Vinkel. Daar leerde hij het 

oorlogsleed van nabij kennen. Eind september 1944 werd de Vinkelse 

kerktoren door de Duitsers opgeblazen, zodat die niet als observatiepost 

voor de geallieerden zou kunnen dienen. De kerk zelf bleef nauwelijks 

bruikbaar, zodat hij moest zorgen voor noodvoorzieningen. Ook ging hij 

zich inzetten voor de regio Gennep in Noord-Limburg. Hier was de 

bevolking gedwongen om te evacueren door het oorlogsgeweld en bij 

terugkeer bleek ze vrijwel alles verloren te hebben. Grard wist de Jonge 

Boerenstand van Rosmalen, Berlicum, Heeswijk, Dinther en Gemert te 

inspireren om een grote inzamelingsactie van allerlei goederen voor het 

getroffen gebied op touw te zetten. Deze verliep zo succesvol, dat de 

Heeswijkse transporteur Piet van Beekveld niet minder dan 31 

vrachtwagens vol levensmiddelen en allerlei huisraad en gebruiksartikelen 

naar Gennep kon brengen. Ook zag hij kans om 60 jongens en meisjes uit 

Venlo voor het herstel van hun gezondheid voor enkele weken bij 

gezinnen in Rosmalen onder te brengen. 

 

Hij had op zijn knieën terug willen kruipen 

Grard is 29 jaar als hij in 1946 naar India vertrekt. Ans Donkers: "Zijn enige 

voorbereiding was een cursus missiologie aan de universiteit van 

Nijmegen. Het moet in het begin zeer moeilijk zijn geweest voor hem om 

met mensen te communiceren. Hindi en de inheemse taal, vindt hij ‘een 

puzzel’. Hij zei tegen ons dat hij op zijn knieën terug had willen kruipen." 

Donkers heeft gewerkt in het bisdom Jabalpur, in het Mandla district, waar 

hij zich inzette voor de ontwikkeling van 2.000 kleine jungle dorpjes vanuit 

Balpur, Kurela en Shampura. Heeroom schrijft hoe zijn geld helemaal 

opgaat aan de lagere school en aan zijn wezen op de kostschool. 'Stel je 

voor: ik heb hier 150 eters per dag waarvan 40 ongeveer 8 gulden per 

maand betalen en de rest niets.' Daarom vraagt Grard aan het thuisfront 

gedroogde appeltjes en pruimen, bouillonblokken en vooral geld. Hij blijft 

maar liefst 22 jaar missionaris in India en is 51 jaar als hij terugkomt naar 

Nederland. Als ziekenhuispastor werkt hij tien jaar in Rheinhausen, 

Duitsland. Daarna wordt hij kapelaan in de Den Bosch.  
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Elke euro telt 

Tot slot liet Anja Bekkers zien dat het pionierswerk van Grard Donkers als 

lid van de ’50 van Berne’ een grote norbertijner gemeenschap heeft 

opgeleverd in India. Ook vandaag de dag zetten zij zich in voor kwalitatief 

goed onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en 

inkomen. Anja: "Als Stichting Solidair met India zamelen we geld in zodat 

de allerarmsten weer een toekomst hebben. 

Dat kan via IBAN NL18 RABO 0120 110 660.” 

 

Familie viert het leven van heeroom 

Jong en oud was onder de indruk van hoe Grard Donkers zijn leven heeft 

gewijd aan het helpen van mensen. Daarmee heeft hij grote impact gehad 

op de levens van velen. Na de rondleiding in de abdij, was er tijd om 

gezellig bij te kletsen in het Proeflokaal van Berne Abdijbier. Kortom: een 

geslaagde bijeenkomst, waarin de familiebanden werden aangehaald. 

----------------------------------- 

Voor meer informatie: 

Anja Bekkers 

M.  Anja.bekkers@solidairmetindia.nl 

T.   06 4285 6729 

  

mailto:Anja.bekkers@solidairmetindia.nl
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TOT ELK GOED WERK BEREID 
 

-In gesprek met Martien van Iersel- 
 

Geboren. 1-3-1945 te Udenhout. 

Woonplaats Heesch. 

Gehuwd met Diny van Bijnen uit 

Helvoirt. Ze hebben twee kinderen. 

Marieke is getrouwd met Rens een 

woont in Vught. Zij hebben drie 

kinderen Fleur, Olivier en Julius. 

Martijn heeft een kind, Odin, en woont 

met Mariska samen in Nieuw 

Scheemda. (Gr) 

Martien komt uit een gezin van 7 

kinderen van wie hij de oudste is. Zijn 

ouders hadden een gemengd 

landbouwbedrijf, waar Martien, zoals 

toen gebruikelijk was, al vroeg 

meewerkte in het bedrijf.  

 

Na de lagere school ging Martien naar de ULO in Goirle bij het internaat 

van de Fraters van Tilburg. Aanvankelijk wilde Martien bij de Fraters 

intreden en volgde in Tilburg de voorbereidende kweekschool. Toch bleef 

hij de vrijheid als een gemis ervaren en hij trad na het noviciaat uit en 

vervolgde, extern, zijn onderwijzersopleiding aan de Bisschoppelijke 

Kweekschool te Den Bosch. Hij ronde in 1967 zijn studie af met de 

Hoofdakte. 

 

Naast het werken thuis, was hij daarna tot zijn militaire diensttijd 

invalkracht. Na een jaar dienstplicht kon hij, vanwege een groot tekort aan 

onderwijzers, meteen aan de slag op een Lagere School te Tilburg. Al op 

25 jarige leeftijd kreeg Martien een aanstelling als hoofd van en 

jongensschool in de binnenstad van Tilburg. Na verbouwing van deze 

school werd er de lagere school voor meisjes toegevoegd. Na 12 jaar 

solliciteerde hij in 1983 voor een nieuwe in te richten lagere en 

kleuterschool in Heesch. In 1985 werd zijn benoeming om gezet tot 

directeur van deze basisschool, die “De Kiem” als naam kreeg.  
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Na 18 jaar in Heesch gewerkt te hebben, werd Martien door het 

schoolbestuur gevraagd om als directeur, voor de jaren tot zijn 

pensionering, nog over te stappen naar de St. Jozefschool in Lithoijen. 

In 2005 sloot hij daar, na 40 jaar lang altijd met heel veel plezier gewerkt te 

hebben, zijn onderwijsloopbaan af.  

 

Door familierelaties, een oude oom van Diny, Pater Nico van Beijnen en 

een zus van Martien, die getrouwd is met en broer van emeritus abt Denis 

Hendrickx, kende hij (en Diny) de Norbertijnen. Na zijn pensionering 

verricht hij al bijna 20 jaar vrijwilligerswerk als centralist. Martien en Diny 

verrichten verder als vrijwilliger diverse hand- en spandiensten. 

Martien is redactioneel actief voor het abdijkerkblad Stukwerk. Samen met 

de andere redactieleden wil hij Stukwerk niet enkel als een 

mededelingenblad beschouwen, maar juist ook de bevindingen en 

activiteiten van leden van het convent, van de mede-kerkgangers en 

anderen uitdragen. Stukwerk kan zo mede een belangrijk medium zijn om 

de kerkgemeenschap van de Abdij van Berne levend te houden.  

Om dit te kunnen blijven realiseren zijn veel mensen nodig. Actief werven, 

begeleiden en stimuleren van vrijwilligers is noodzakelijk om de Abdij van 

Berne en het convent in welke vorm dan ook te ondersteunen. 

Bedankt Martien voor jouw visie die je met ons wilt delen en uitdragen. 
 

Veghel, 6 maart 2025,  

Frans van Baars 
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 

Participanten participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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