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Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties koster@abdijvanberne.nl of per post 
(adres zie boven) 

Vrijwillige Kerkbijdrage Bijdrage: abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur: secretariaat@abdijvanberne.nl 
Telefoon via de centrale 0413 299 299 

 

  

mailto:koster@abdijvanberne.nl
mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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Kopij voor Stukwerk nummer 6, juni 2025, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 22 mei aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 
 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Administrator Frank van Roermund o.praem,  

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 
 

Namen van schrijvers zijn bekend en/of worden vermeld. Anonieme kopij wordt 

niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 

artikelen.  

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 
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"GELOOFSSPRONG" 
 

 

De evangeliepassage van Tweede Paasdag gaat over de ontmoeting van 

enkele vrouwen met de verrezen Christus, en de poging van de religieuze 

overheden om het getuigenis van die vrouwen over het lege graf te 

ontkrachten door middel van een leugen. 

 

Welnu, het wegredeneren van zoiets onbegrijpelijks als de verrijzenis is 

van alle tijden. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag. Ook sommige 

christenen tonen zich verlegen met dit centrale geloofsgegeven, en 

haasten zich - vaak met veel woorden - het getuigenis te reduceren tot 

een ongevaarlijke metafoor waarbij de vraag naar het al dan niet lege graf 

op voorhand al als niet-relevant terzijde wordt geschoven. 

 

Men gaat dan echter voorbij aan het feit dat het hier gaat om het 

getuigenis van heel concrete mensen: van vrouwen die zeggen het lege 

graf te hebben aanschóuwd en de verrezen Christus te hebben ontmóet. 

En niet alleen zij, maar ook de apostelen en mensen uit hun directe kring. 

 

De vraag is wat mij betreft dus niet zozeer: hoe kunnen we zoiets 

onbegrijpelijks verklaren, als wel: schenk ik geloof, ik persóónlijk, aan hun 

getúigenis? Anders gezegd: Staat mijn hart, staat óns hart open voor de 

tekenen die God ons schenkt, of blijven wij gevangen in de hoogmoedige 

vooronderstelling dat alles wat wij niet wetenschappelijk kunnen verklaren 

zonder meer naar het rijk der fabelen moet worden verwezen? 

 

De verrijzenis als centraal geloofsgegeven van het christelijk geloof 

verlangt een geloofssprong, juist voor ons, moderne mensen. Het verlangt 

een houding van bescheidenheid ten aanzien van de reikwijdte van ons 

verstand. De verrijzenis betreft een werkelijkheid die ons verstand ver te 

boven gaat. Dat kan ik niet aantonen of bewijzen, maar ik gelóóf het wel. 

Ik hoop dat wij allen dié geloofssprong durven wagen. 

 

 

Frank van Roermund, administrator  
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 

 

Mei 2025 

03 Filippus en Jakobus, apostelen.  

 
04 
 

3e zondag van Pasen. Dodenherdenking. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund, o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

05 Bevrijdingsdag. 80 jaar!  

3 Servatius, bisschop.  

14 Mattias, apostel.  

 
11 
 

4e zondag van Pasen. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Hans Gillissen 

 
10.30 

 
18 

5e zondag van Pasen. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30 

23 Jezus Christus, eeuwige Hogepriester.  

24 Herman Jozef, norbertijn.  

 
25 

6e zondag van Pasen. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector John Meeuwesen, 

 
10.30 

29 Hemelvaart van de Heer. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

31 Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.  
 

Juni 2025 

01 7e zondag van Pasen. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Karl Taks. 

 
10.30 

06 H. Norbertus, stichter van de Norbertijnen. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund, o.praem. 
Lector 

 
10.30 
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MEDEDELINGEN 
 

ONTMOETEN 
 

Op de 1e en 3e zondag van de maand april, is er na de Eucharistieviering 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
 

WERELDWINKEL 
 

Op de 1e zondag van elke maand is, na de Eucharistieviering, de 
wereldwinkel uit Oss aanwezig.  
. 
 

VASTENACTIE 

De abdijkerk deed dit jaar mee met de Bisschoppelijke Vastenactie. 
De extra collectes, die werden gehouden in de veertigdagen tijd. brachten 
€724,48. Daarvoor hartelijk dank. 
 

OVERWEGINGEN 

 

Op de website van de abdij kunt u al jarenlang vele uitgesproken 

overwegingen van de zondagen en bij het overlijden van overleden 

medebroeders nalezen. Sinds dit jaar worden ook de overwegingen van 

Jan Nabuurs o.praem opgenomen. Zie www.abdijvanberne.nl   

Bij “wat zoekt u” typt u in: preek. 

Door naam of datum of door scrollen vindt u wat u wilt nalezen. 
 

  

http://www.abdijvanberne.nl/
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID. 

 

THEO STROUS 

 

 

 

Geboren te Ell,  

8 juli 1939. 

 

 

Overleden te Sint- Michielsgestel, 

30 maart 1925 

 

 

Afscheidsviering in Klooster ZIN,  

Boxtelseweg 58 in Vught., 

5 april 2025. 

 

 

 

 

ANTOON WONDERS 

 

 

Geboren te Heeswijk, 

31 maart 1940. 

 

 

Overleden te Heeswijk, 

31 maart 1925. 

 

 

Uitvaartdienst in de abdijkerk, 

4 april 2025. 

Aansluitende begraven bij zijn ouders op 

Sint Willibrordus kerkhof te Heeswijk. 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 

 
Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk. 
Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties en kies je eigen actie uit! 
 
N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep 
Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende berichten aan de 
redactie van Stukwerk betreffende Amnesty International, toch blijven 
publiceren, gezien het belang dat hiermee gediend wordt om hierop te 
kunnen reageren. 
 
Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar 
zijn. Onze hartelijke dank voor uw bijdragen. 
 

 

CARITAS 

 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 

 
Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.caritasuden.nl/
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ABDIJCONCERTEN 
 

Zo 4 me1 Berne-abdijconcert: 

Orgelconcert ‘Rood wit blauw/bleu blanc rouge’ 

De Surinaamse ster sopraan Lucretia Starke 

(foto boven) en organist Peter den Ouden 

brengen een programma waarin de invloed die 

de Franse 19de-eeuwse muziek op Nederlandse 

componisten heeft gehad centraal staat. Op het 

programma staan werken van o.a. César Franck, 

Hendrik Andriessen en Gabriel Fauré. 

 

Praktische informatie: 

Datum: zondag 4 mei 2025, Aanvang: 16.00 uur, 

Prijs: € 15,- betalen aan de kerk 

Plaats: Abdijkerk Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther 

Aanmelden: niet nodig 

Meer info: www.stichtingberneabdijconcerten.nl 

 

Zo 1 juni Berne-abdijconcert 

Judith Steenbrink, barokviool en Tineke Steenbrink, orgel. 

De tweeling Judith Steenbrink op barokviool en Tineke Steenbrink op orgel 

zijn de oprichters van het wereldberoemde barokorkest Holland Baroque. 

Op hun programma in de Abdij van Berne treden zij op als duo en brengen 

meesterwerken uit de bloeitijd van de Stylus Fantasticus, een zeer 

expressieve muziekstijl uit de 17e eeuw, met werken van Mealli en von 

Biber. 

Praktische informatie: 

Datum: zondag 1 juni 2025, Aanvang: 16.00 uur. 

Prijs: € 15,- betalen aan de kerk. 

Plaats: Abdijkerk Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther 

Aanmelden: niet nodig 

Meer info: www.stichtingberneabdijconcerten.nl 

 

 

6 juli: Organist Nicolo Sari (Venetië, IT) 

 

http://https/www.stichtingberneabdijconcerten.nl
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7 september: We kunnen luisteren naar Henri Ormieres uit Frankrijk. 

 

5 oktober: “Op orgelklanken vrij schilderen”. 

 

2 november: Iddo van de Giessen, orgel en Joram Ketel, trombone. 
 

21 december Kerstconcert: Kamerkoor Saudade o.l.v. Vincent Doek en 

iStephan van de Wijgert, orgel.  

Na afloop van ieder concert is er gelegenheid om, onder het genot van 

een kopje koffie of thee, elkaar en de uitvoerende(n) te ontmoeten. 

 

Als u ons zou willen steunen, heel graag! 

Voor minimaal 55 euro per jaar bent u donateur en kunt u al onze 

concerten gratis bezoeken. 

U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van de 

Stichting Berne Abdijconcerten: NL49 INGB 0005277975.  

Vermeld in de omschrijving a.u.b. uw adres en email. 

Of mail voor meer informatie naar: 

orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 
 

 

.ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 

11mei. Concert 'Maria's Melodies (reprise)' 

Een verrassende muzikale reis langs Maria in al haar rollen. Leven, liefde 

en lijden komen tot uiting in een diversiteit aan nummers, van pop en 

gospel tot klassiek. 

Puur zang’ bestaat uit dertien geoefende zangers, grotendeels uit 

Loosbroek afkomstig. De muzikale leiding is in handen van dirigent Pleun 

van Dieren en pianist Hubert Verest. 

Praktische informatie: 

Datum: zondag 11 mei 2025 (moederdag) 

Aanvang: 15.00 uur 

Prijs: Gratis entree, vrijwillige bijdrage na afloop. 

Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther 

Aanmelden: puurzang@outlook.com  

mailto:orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
mailto:puurzang@outlook.com
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19 mei: Uitnodiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mei 2025 Heart Clinic – seminar door Cees Bots. 

Een seminar waarin je Gods liefde gaat ervaren in je hart. In een kleine 

groep gaan we ontdekken wat ons in het leven belemmert om de liefde 

van God in ons hart te ervaren. Cees Bots, als hartdokter van het 

emotionele hart, verpakt diepgaande thema’s in luchtige humor. Ook een 

seminar op zaterdag 5 juli 2025. 

Praktische informatie: 

Datum: zaterdag 24 mei 2025 Aanvang: 9.30 uur – 17.00 uur 

Prijs: € 125,- 

Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther 

Aanmelden: www.heartclinics.nl 

Meer info: www.heartclinics.nl  

https://www.heartclinics.nl/
https://www.heartclinics.nl/
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21 mei. Frank de Roo over 'De wijsheden van Thomas a Kempis. 

De mystiek en levenslessen uit de 15e eeuw zijn in Imitatio 

Christi opgenomen. Thomas a Kempis wilde de lezer terugbrengen naar 

de innerlijke waarde van de mens. Frank De Roo vertaalde het latijnse 

boek opnieuw. Hij spreekt deze avond over geestkracht en troost die je 

nog steeds uit de tekst put. 

Praktische informatie: 

Datum: woensdag 21 mei 2025 

Aanvang: 20.00 uur 

Prijs: € 10,- betalen aan de zaal 

Plaats: Abdij van Berne 

kaarten via: berne-anders@abdijvanberne.nl 

 

17 juni 2025 Theatersolo ‘Bronnen’ – Kirsten Benschop 

Kirsten Benschop speelt een ontwapenende voorstelling over verbinding 

en (innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan. Wat hebben 

klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit 

verschillende tradities ons vandaag te zeggen als het gaat om 

verdraagzaamheid, verbinding en vrijheid? 

 

 

Praktische informatie: 

Datum: dinsdag 17 juni 2025 

Aanvang: 20.00 uur 

Prijs: € 10,- te betalen bij de voorstelling 

Plaats: openluchtvoorstelling in tuin van de Abdij van Berne 

Bij slecht weer: naar 24 juni of naar binnen. 

Aanmelden: berne-anders@abdijvanberne.nl 

 

 

  

mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl
mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl
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GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN  
 

Stukwerk, het maandelijks abdijkerkblad, biedt ook een mogelijkheid voor 
de kerkbezoekers om te reageren op alles wat rond de abdijkerk plaats 
vindt. Dit alles ter beoordeling van de redactie, zoals steeds in Stukwerk 
wordt vermeld. 
  

DE BEKER VAN ONS LEVEN 

 
Toen ik tijdens een recente viering de woorden van Peter Damen o. praem 
– over het grootste gebod – hoorde, moest ik denken aan de woorden: 
Kun je de beker drinken? Het is de titel van een boek dat Henri Nouwen 
schreef.  
De uitgesproken woorden en de inhoud van het boek inspireerde me tot 
het schrijven van onderstaand stukje. 
 
Allemaal drinken we de beker van ons leven: de beker van verdriet, maar 
ook de beker van vreugde. Juist als we die beker van verdriet samen 
drinken – want verdriet is universeel en herkenbaar –, ontdekken we dat 
onder dat verdriet, opluchting, een lichtere last, erkenning, winst, kortom: 
een rijker leven schuilgaat. Hiervoor is wel nodig dat we ogen en oren 
hebben voor elkaar, in de vorm van naastenliefde. Naastenliefde gevuld 
met een hart van licht.  
 
Twee voorbeelden die in me opkwamen: 
Onlangs hoorde ik het verhaal van een jongeman die bruut was 
overvallen, en daardoor behandeling in het ziekenhuis nodig had. Hij hield 
blijvende schade aan zijn oor over in de vorm van een ernstige piep, die hij 
constant hoort. 
Hij wilde het verhaal niet aan zijn ouders vertellen, omdat hij hen hiermee 
niet wilde belasten. Hij wilde hen niet nodeloos ongerust maken. 
 
Toen zijn vader iets over zijn eigen ‘beker’ wilde delen, nam hij zelf het 
woord en vertelde aan zijn ouders wat hem was overkomen. 
De geschrokken ouders boden hem een luisterend oor, leefden met hem 
mee en stelde iemand voor, die hem bij de verwerking zou kunnen helpen. 
De zoon nam de hulp met beide handen aan. Later berichtte hij zijn 
ouders: ‘Ik ben blij dat het eruit is.’ Nadat hij degene had gesproken die 
hem ging helpen zei hij: ‘Mijn schouders staan niet meer omhoog.’ 
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De coronaperiode was voor veel leerlingen een moeilijke tijd. Een aantal 
leerlingen ervaarden dat hun ontwikkeling stagneerde. Het was een 
periode waarin ze aandacht en hulp tekortkwamen. 
 
Toch heeft deze periode volgens een schoolleider in de Trouw (25-03-
2025), ook winst gebracht.  
Hij vertelt in het artikel dat de pedagogische houding van docenten 
blijvend is veranderd. Er zijn scholen die na deze heftige periode veel 
meer zijn gaan denken in termen van: ‘Wat heeft deze leerling nodig?’, en 
‘Wat is de beste manier om hem of haar te doceren? 
 
Spreken over onze beker is niet gemakkelijk, zegt Henri Nouwen. Hiervoor 
zijn liefhebbende, meelevende ouders, vrienden, docenten nodig met wie 
we oprecht kunnen praten.  
Zowel de zoon als de leerlingen ervaren iets van verlossing; de één hoeft 
de traumatische gebeurtenis niet meer geheim te houden, de leerlingen 
ervaren dat docenten hen oprecht zien en horen en daarnaar handelen. 
Vanuit de grond van je hart durven spreken, maar ook weten dat er naar je 
wordt omgekeken, is helpend om geleidelijk aan een nieuwe vrijheid te 
vinden. 
 
Als ik nu de priester de beker zie heffen, zie ik daar ook de uitnodiging in 
elkaar te helpen onze beker van verdriet, vreugde en ‘verlossing’ in onze 
handen te houden, te heffen, te drinken en samen het leven te vieren. 
 
Johan Eichhorn 
 

Het boek: Kun je de beker drinken?, kocht ik in de 
abdijwinkel. Er zijn daar meerdere boeken van 
Henri Nouwen te koop.  
Nouwen, H., Kun je de beker drinken? De 

uitdaging van het geestelijk leven’. Lannoo.  
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 

Participanten participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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