Van de redactie

lak voordat dit nummer van Berne gedrukt zou gaan

worden, kwam het bericht dat paus Franciscus was
overleden. We konden er geen uitgebreid artikel over
schrijven, dat zal nog wel komen. Voor mij, als lid van
de redactie, was het een thema om alle artikelen in dit
nummer eens samen te vatten: erkenning.

De paus overleed op tweede paasdag en maakte na zijn
uitvaartmis nog een laatste ronde met zijn pausmobiel.
Zijn leven begon bij de mensen aan de rand van de
samenleving; en eindigde daar ook. Aan het begin van de
weg naar Pinksteren; als erkenning van de Geest die zal
waaien. Zo komen alle artikelen samen in geloof, hoop
en liefde. Zo is de weg naar Pinksteren een weg van vijftig
dagen, op weg naar de Geest, op weg naar erkenning.

Op andere schaal is er ook erkenning van de wegen die we
gaan. We zien erkenning voor de lang geleden gestorven
abten met hun staf en mijter. We zien erkenning in de
Zilveren Erepenning van Tilburg. We zien erkenning in
mensen die voor de abdij en de huizen verbinding leggen.
We zien erkenning in het bestaan van De Essenburgh
vanwege hun jubileum. We zien uiteindelijk voortduren-
de erkenning voor de kroniek- en nieuwsschrijvers,
hoewel dat niet altijd wordt gezien.

Wij wensen u een mooie zomer met inspirerende en
verbinding leggende artikelen.
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