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Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties koster@abdijvanberne.nl of per post 
(adres zie boven) 

Vrijwillige Kerkbijdrage Bijdrage: abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur: secretariaat@abdijvanberne.nl 
Telefoon via de centrale 0413 299 299 

 

  

mailto:koster@abdijvanberne.nl
mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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Kopij voor Stukwerk nummer 10, oktober 2025, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 23 oktober aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 

 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Administrator Frank van Roermund o.praem, Frans van Baars, Martien van Iersel, 

Harry van de Ven en Piet van Asseldonk.  
 

Namen van schrijvers zijn bekend en/of worden vermeld. Anonieme kopij wordt 

niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 

artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor 

plaatsing te overleggen.  

mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl
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"IS OOK VOOR ONS GOED NIEUWS TE VERWACHTEN?" 

 

Op 29 september vierden we het feest van de Aartsengelen:  

Michael, Rafaël en Gabriël  

Engelen: boodschappers, gezanten van God. 

 

Michaël (Hebreeuws voor 'Wie is als God?') wordt beschouwd als de 

aanvoerder van de hemelse legers in de strijd tegen het Kwaad.  

Ook is hij beschermer van het Volk Gods, van óns, en van de 

rechtvaardige zielen op de Dag van het Laatste Oordeel.  

 

Gabriël betekent letterlijk: 'sterke man Gods'.  

Hij is in de Heilige Schrift de verkondiger van goddelijke boodschappen. 

Zo bracht hij Maria de Blijde Boodschap dat zij de Christus, zou baren.  

 

Rafaël ten slotte betekent: 'God heeft genezen'.  

Hij wordt vereerd als de engel die genezing en bescherming biedt  

aan alle mensen die onderweg zijn naar het hemels paradijs.  

 

Laten we hopen en bidden, dat Michaël en Rafaël 

ook óns bescherming bieden in deze heftige tijden met zóveel 

onzekerheid, onrust en oorlog…  

En… dat Gabriel ook voor óns,  

hoe ingewikkeld de tijden ook mogen zijn,  

góede boodschappen in petto heeft! 

 

 

Frank van Roermund o.praem. 

Overste van de Canonie van Berne  
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 
 

Oktober 2025 

04 Franciscus van Assisi, dierendag,  

 
05 

27e Zondag door het jaar.  
Voorganger adm. Frank van Roermund. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30 

12 28e zondag door het jaar. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector John Meeuwesen. 

 
10.30 

18 Lucas, evangelist.  

19 29e zondag door het jaar. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

 
26 

30e zondag door het jaar. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
10.30 

28  Simon en Judas, apostelen.  
 

November 2025 

01 

Allerheiligen. (zaterdag) 

Voorganger adm. Frank van Roermund. 

Lector Henriëtte Ausems. 

  
10.30 

02 

Allerzielen (zondag) 

Voorganger adm. Frank van Roermund. 

Lector Hans Gilissen. 

 
10.30 

09 

32e zondag door het jaar. 

Voorganger adm. Frank van Roermund. 

Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30 
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MEDEDELINGEN 
 

ONTMOETEN 
 

Op de 1e en 3e zondag van de maand, is er na de Eucharistieviering 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
 

WERELDWINKEL 
 

De wereldwinkel uit Oss is de 1e zondag van de maand na de viering 
met wereldwinkelspulletjes aanwezig in de ruimte waar koffie en thee 
geschonken wordt.  
 

 

BERNE 
 

 

Het herfstnummer van het tijdschrift Berne, september 2025, is 
verschenen. 

 

1 NOVEMBER 2025 ALLE ZIELEN 

 
Alle Zielen voorziet een behoefte die nog nooit 
zo groot is geweest: elkaar vinden in gedeelde 
smart, ontmoeten, troosten en delen van 
herinneringen aan iemand die je mist. Dat doen 
we met muziek, kunst, theater, poëzie, en licht. 
Alle Zielen wil iedereen de mogelijkheid bieden 
om op een persoonlijke manier de doden te 
herdenken. Op het sfeervolle terrein van de Abdij 
van Berne in Heeswijk-Dinther is er ruimte om 

met diverse activiteiten stil te staan bij degenen die gemist worden.  
Een avond waarop iedereen zich uitgenodigd voelt om te herdenken op 
een manier die aansluit bij een persoonlijke behoefte en bij deze tijd. Want 
gedeelde smart is halve smart. 
Alle Zielen vond plaats in 2017, 2018, 2021 en 2023. De editie van 2020 is 
niet door gegaan in verband met corona.  
De volgende editie vindt op 1 november 2025 plaats op het terrein 
van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther van 18.00 tot 22.00 uur. 
Informatie volgt nog.  



7 
 
 

VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG IN DE ABDIJ 
 

Op Open Monumentendag (zondag 14 september 2025) was de abdij 

enkele uren voor publiek toegankelijk. Veel mensen maakten van de 

gelegenheid gebruik er een kijkje te nemen. De ‘witheren’ traden op als 

gastheren en gaven, waar nodig, tekst en uitleg. 

Wie meer wil weten over de status van de abdij als rijksmonument kan 

terecht op website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: 

https://www.cultureelerfgoed.nl/ Op deze site zijn ook tientallen, vaak zeer 

gedetailleerde, foto’s van de abdij te bekijken. 

 

 

  

https://www.cultureelerfgoed.nl/
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VERSLAG THEATERSPEKTAKEL OVER BOERENAPOSTEL  
EEN PUBLIEKSTREKKER 

 

Het theaterspektakel over de Boerenapostel en norbertijn Gerlacus van 
den Elsen in het Boerenbondsmuseum in Gemert is een doorslaand 
succes geworden. Ruim 4000 toeschouwers kwamen er tussen 3 en 19 
september op af. Een flinke delegatie van de norbertijnen uit de abdij 
bezocht een uitvoering en was daar vol lof over.  
In de abdij ligt pater Van den Elsen begraven op de oude pandhof, vlak 
voor het kruisbeeld. Een Brabantse krant schreef daar 100 jaar geleden 
over: “Zijn graf ligt ver van het gewoel, waarin de boerenapostel zich 
tientallen jaren bewogen heeft. De boeren zullen het weinig kunnen 
bezoeken.” 
 

 

 
 
 

TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 

Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties en 
kies je eigen actie uit. 
N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, 
zal de redactie van eventuele binnenkomende berichten aan 
de redactie van Stukwerk betreffende Amnesty International, 
toch blijven publiceren, gezien het belang dat hiermee 
gediend wordt om hierop te kunnen reageren. 
  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties


9 
 
 

 

CARITAS 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 
 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
 

ABDIJCONCERTEN 
 

05 oktober: “Concert “Duo Toetsen en Fluiten”. 
 

Een sfeervol concert voor fluit en orgel met duo Toetsen en Fluiten, 

Beide musici staan bekend om hun expressieve spel en verfijnde 

samenspel. Op het programma staan werken van  onder andere Bach, 

Franck en Tsjaikovski. Muziek vol lyriek, virtuositeit en kleur. 

De musici nemen het publiek mee op een muzikale reis door verschillende 

eeuwen en stijlen. Van de speelse Sonata representativa van Biber, 

waarin dierengeluiden muzikaal worden nagebootst, tot de majestueuze 

Chaconne van Bach in een verrassende bewerking voor fluit. Sweelincks 

variaties over het krijgslied Est-ce Mars brengen Nederlandse glans, terwijl 

Latijnse passie klinkt in Albéniz’ Asturias en de tango’s van Piazzolla. Ook 

laat het orgel schitteren in de romantische Toccata van De la Tombelle en 

in de dromerige Pastorale van de Letse componist Zemzaris. 
 

Anna Karpenko studeerde orgel in Rotterdam, won prijzen op 

internationale concoursen en treedt regelmatig op als soliste en 

begeleider.  
 

Katja Pitelina speelde samen met grootheden als Gustav Leonhardt en is 

sinds 2012 soliste bij The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. 

Samen vormen zij een hecht duo dat moderne en historische 

uitvoeringspraktijk weet te verbinden in sprankelende programma’s. 
 

Na afloop van ieder concert is er gelegenheid om, onder het genot van 

een kopje koffie of thee, elkaar en de uitvoerende(n) te ontmoeten.  

http://www.caritasuden.nl/
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    Locatie: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther 

      Aanvang: 16.00 uur (deuren open vanaf 15.30 uur) 

      Aanmelden is niet nodig. 

️ Toegang: € 15,- (kaartverkoop aan de deur) 

Meer informatie: www.stichtingberneabdijconcerten.nl 

Contact: orgelkring@stichtingberneabdijconcerten. 

 

02 november: Iddo van der Giessen, orgel en Joram van Ketel, trombone. 
 

Twee jonge topmusici bundelen hun krachten in een verrassend en 

meeslepend programma voor orgel en trombone. Iddo van der Clessen en 

Joram van Ketel brengen muziek vol diepgang, contrast en avontuur – van 

barok tot hedendaags, met ruimte voor improvisatie. 

 

21 december Kerstconcert: Kamerkoor Saudade o.l.v. Vincent Doek en 

Stephan van de Wijgert, orgel.  

 

 
5 oktober. Lezing: (S)Preken met dieren(zie folder en website) 

Marianne Thieme over de inspiratie uit de dierenwereld. 

Marianne Thieme spreekt over de inspiratie uit de dierenwereld 

Net als Franciscus van Assisi werd Marianne Thieme gegrepen door 

dieren die haar in de ogen keken. 

Wat is de inspiratie die zij zelf, als oprichter van de Partij van de   Dieren 

èn als theoloog uit de dierenwereld haalt? Is een gesprek met dieren net 

als in gesprek gaan met jezelf? Een inspirerende kijk op onze verhouding 

met de wereld om ons heen, die begint bij het fenomeen Dierendag.  

 

21 oktober. Lezing "STERVEN ALS EEN STOïCIJN" door auteur en 

filosoof Marja Havermans 

Een principe van de stoïcijnse filosofie is het aanvaarden van dat waarop 

je geen invloed hebt. Hoe ziet het eruit als het ‘echt’ wordt en je een 

naderende dood aangezegd krijgt? Wat doe je met je verstand bij het 

omgaan met emoties?  

Marja Havermans vertelt haar persoonlijke verhaal over het aanvaarden 

en het waardig sterven van haar man.  

http://www.stichtingberneabdijconcerten.nl/
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Abdij van Berne, Bernekringzaal Aanvang 20.00 uur. Toegang 10 Euro. 

Aanmelden via: berne-anders@abdijvanberne.nl  Toegang 10 Euro. 

 

Vrijdag 14 november. UITVOERING TAIZÉKOOR LUMEN CORDIUM  

 

       
 

 
Meditatief concert "tot herdenken en herinneren van dierbaren" 

Het Taizé-koor uit Helvoirt brengt een meditatief 

concert in de  Abdijkerk naar het oecumenische 

Taizé-repertoire.  

De titel van het concert “Jesus, Remember Me”, 

verwijst naar een van de Taizé-liederen. De 

liederen zullen worden afgewisseld met 

meditatieve teksten, gedichten en orgelspel.  

Het herdenken en herinneren van dierbaren is de rode draad hierbij. 

Abdijkerk. Vrijdag 14 november 2025  20.00 uur. 

Vrije toegang, een vrijwillige gift na afloop wordt op prijs gesteld.  

Aanmelden via: berne-anders@abdijvanberne.nl 
 

JONGBLOED MEDIA 
 

Heb jij de moed om de wereld te veranderen? 

In het weekend van 4 en 5 oktober 2025 komt de wereldvermaarde 

bestseller-auteur, priester, econoom en all-around inspirator Anselm 

Grün naar Nederland ter gelegenheid van  het verschijnen van zijn 

biografie Anselm Grün: Monnik & Mens – De moed om de wereld te 

veranderen. In de Bussumse Spieghelkerk zal hij een lezing geven bij het 

Spieghelhuis en voorgaan in de dienst op zondagochtend. 
 

Meer informatie en reserveren via de website: Spieghelhuis.nl  
 
 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 

Voor de laatste en actuele informatie zie website: 

www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 

Zie ook de folder -Activiteiten najaar 2025-. 
 

3-4 oktober. Verbindende communicatie. (zie folder en website) 

Metgezel in zingeving: Jan Daem en Karin Segers. 
 

 

11 oktober. Workshop Smudgesticks maken, (zie folder en website) 

Gebruik van kruiden.  

mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl
mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl
https://www.spieghelhuis.nl/evenementen/anselm-grun/
http://www.abdijvanberne.nl/
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21-23 oktober. Boek- & verhaalschrijfdagen. (zie folder en website) 

Intensieve Boekschrijfdagen met Leo Heselman. 

(VOLGEBOEKT!) 
 

24-26 oktober. Van overleven naar leven. (zie folder en website) 

Ontmoetingsweekend voor vrouwen die seksueel misbruikt zijn. 

Locatie: Priorij De Essenburgh in Hierden. 
 

25 oktober. Heart Clinic. (zie folder en website) 

Seminar door Cees, personal coach en trainer. 
 

1 november. Allerheiligenviering. (zie folder en website) 

Vering Allerheiligen in de abdij. 
 

1 november Alle Zielen: Wie mis je? (zie folder en website) 

Eigentijdse vorm om te gedenken en verdriet te delen. 
 

2 november. Allerzielenviering. (zie folder en website) 

Viering Allerzielen. 

2 november. Concert met orgel en trombone. (zie folder, website en 

Abdijconcerten) 

Concert door organist Iddo van der Giiessen en Joran van  

Ketel, trombone. 
 

4 november. Holie Tech. (zie folder en website) 

Van E-Wste tot Eewige waarde. 
 

14 november. Uitvoering Taizékoor Lumen Cordium. (zie folder en 

website) 

Mediatief concert ‘tot herdenken van dierbaren’. 
  

 

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN 
 

Stukwerk, het maandelijks abdijkerkblad, biedt ook mogelijkheid voor de 

kerkbezoekers om te reageren op alles wat rond de abdijkerk plaats vindt. 

De opzet van het abdijkerkblad, bestemd voor de kerkgangers, bevat 

informatie over vieringen, bijeenkomsten en activiteiten, die een relatie 

hebben de abdij, haar bewoners en kerkgangers. 

De redactie beoordeelt altijd vóór plaatsing of de bijdrage in 

overeenstemming is met de doelstelling van het abdijkerk blad.  
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TOT ELK GOED WERK BEREID 
 

 

In gesprek met Piet van Asseldonk. 

 

Centralist bij de Abdij van Berne. Redactielid Stukwerk. 

 

Sinds een paar maanden is Piet van 

Asseldonk (79 jaar) één van de 

centralisten van de Abdij van Berne. Ook 

is hij lid van de redactie van deze 

periodiek. Vrijwilligerswerk. 

Als misdienaar (opgeleid nog door de 

latere bisschop Jan Bluyssen) van de 

Lambertuskerk in Veghel, zag Piet voor 

het eerst witheren. Zij traden in de 

Lambertuskerk op als assistentie-

priesters.  

 

In het grote boerengezin in het buitengebied van Veghel, waar Piet 

opgroeide, ging het vaak over paters. Maar vanwege heerooms toch 

vooral over kapucijnen, over bruine paters. Die woonden niet in een abdij, 

maar in kloosters in arbeiderswijken van grote steden. De bruine paters 

waren wat ‘volkser’ en liturgisch wat minder verfijnd dan de witheren. Als 

misdienaar werd Piet van Asseldonk geboeid door de chique witte habijten 

en bonnetten van de norbertijnen. Toch doorliep hij het kleinseminarie (het 

Oelbertgymnasium in Oosterhout) van de kapucijnen en studeerde hij 

onder hun hoede drie jaar theologie in Tilburg. 

Daarna verlegde Piet, 21 jaar oud, de koers. Hij ging rechten studeren in 

Utrecht. Snel raakte hij verzeild in eerst de studentenoppositie en daarna 

in de journalistiek. Het waren de roerige jaren zestig. Zijn studie betaalde 

hij door journalistiek werk te doen voor kranten, vooral de Volkskrant, en 

tijdschriften. Bijna vanzelf schoof hij door naar de NOS in Hilversum.  
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Hij begon als redacteur buitenland bij het NOS-Journaal waarvan hij later 

eindredacteur werd, net als van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. 

In zijn eerste jaren als journalist zag Piet van Asseldonk van nabij de na 

1965 toenemende turbulentie in de Nederlandse Kerkprovincie. Nog 

steeds heeft hij er geen sluitende verklaring voor hoe snel secularisatie 

toen om zich heen greep. Hij zegt: “In ijltempo begonnen kerken en 

kloosters leeg te lopen, werd het kerkelijk gezag minder serieus genomen. 

Spiritualiteit en geloof raakten bijna in een verdomhoekje. De resultaten 

zien we nu, al is het hoopvol dat er onder jongeren weer meer 

belangstelling voor bezinning en religiositeit opbloeit.” 

Het meest ingrijpende van wat hij in zijn lange loopbaan bij de NOS 

meemaakte, was voor Piet de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de 

ontmanteling van het Europese communisme. “Het ging ineens razend 

snel. Het Westen zei de Koude Oorlog gewonnen te hebben. Vrede en 

welvaart (neoliberalisme) zouden voor ‘eeuwig’ ons deel worden. Het liep 

anders. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien hóé anders”, 

aldus Piet van Asseldonk. 

Na ruim 40 jaar op het Mediapark in Hilversum rondgelopen te hebben, 

trok hij daar in 2017 de deur achter zich dicht. Gewend als hij was aan 

hectiek en dynamiek, viel het Piet, weduwnaar intussen, niet mee zijn 

draai te vinden. Hij besloot in 2019, na ruim 60 jaar, terug te gaan naar 

Veghel. Op de plaats waar hij bijna 80 jaar geleden geboren werd, 

bewoont hij nu een seniorenwoning. Artikelen schrijven is hij altijd blijven 

doen, maar aan het ouder worden beleeft Piet, zo zegt hij, weinig 

genoegen. Het vrijwilligerswerk in de Abdij van Berne, dat hij nog lang 

hoopt vol te houden, verguldt deze pil voor hem. 
 

Piet, hartelijk welkom als vrijwilliger op de abdij. Met jouw opleidingen en 

ervaringen zul je snel een waardevolle kracht zijn voor de abdij.  

De redactie van Stukwerk is zeer verheugd om met iemand te gaan 

samenwerken die deze journalistieke bekwaamheden bezit. 
 

Heeswijk-Dinther, oktober 2025. 

Redactie Stukwerk. 
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margot Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 

Participanten participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne. 
www.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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