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Meestal begin ik deze aankondiging van de inhoud 
van Berne met de langere artikelen. Ik eindig dan 

met de korte mededelingen en vaste rubrieken. Deze 
keer doe ik het net andersom. Ik wijs u op de kronieken 
van de verschillende locaties; de abdij, de priorij, Tilburg 
en de zusters van Oosterhout. Die omdraaiing kan ik 
gemakkelijk maken, wetend dat u, als lezer, toch meestal 
begint met het nieuws en de kroniek. 

En na de korte mededelingen, wijs ik u op het Canonie-
kapittel dat in oktober is gehouden. Ook de presentatie 
van nieuwe boeken van Berne Media komt aan de orde, 
evenals de kennismaking met de vrijwilligers.

De wat langere artikelen gaan over personen die juist wel, 
of juist niet naar voren komen. Op de eerste plaats is 
dat de persoon van Jozef, de toegevoegde. Jozef en de 
kerststallen van Jan Nabuurs, vertellen beide een eigen 
verhaal rond Kerstmis.
Er zijn meer personen die er juist niet zijn. Een paar keer 
in de geschiedenis van de abdij, is er geen abt gekozen. U 
leest hierover in dit nummer van Berne. 

Mensen die er elke maandag juist wel zijn, zijn de vrijwil-
ligers Berrie en Ben. Elke week zijn ze te vinden in de 
priorij Sint-Catharinadal waar ze zich bezighouden met 
de centrale en de bibliotheek.

Heel actueel is het gedicht van Evelijne, over de toestand 
in de wereld, met de talloze mensen die er niet meer zijn, 
door het geweld in oorlogsgebieden: een gedicht vol 
hoop en verlangen. 

En dat er veel mensen bij elkaar komen rond spiritualiteit 
en bezinning, concerten en uitvoeringen, dat bewijzen de 
lange lijsten in de agenda. 

Kortom: een winternummer van Berne met veel afwis-
seling, mijmerend over het verleden en uitziend naar de 
tijd die zal komen. Wij, de redactieleden, hopen dat u er 
veel vreugde uit kunt putten. De lange winteravonden 
zorgen voor rust en gezelligheid.
Vanaf deze plaats wensen wij u een heel gezegend Kerst-
mis en een sprankelend nieuw jaar, waarin vrede een 
kantelwoord zal zijn.�


