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Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties koster@abdijvanberne.nl, of per post 
(adres zie boven) 

Vrijwillige Kerkbijdrage bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl 
Telefoon via de centrale 0413 299299 

 

  

mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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Kopij voor Stukwerknummer 1 januari 2026, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 25 december aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 
 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Administrator Frank van Roermund o.praem, Frans van Baars, Martien van Iersel, 

Harry van de Ven en Piet van Asseldonk. 
 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet 

geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.  

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 
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INLEIDING 
 

 

We leven in een drukke wereld en zijn op zoek naar rust. Dit niet zozeer in 

fysieke zin, maar wel mentaal: Eigenlijk wensen we ons niet te vermoeien 

met allerlei uiterlijkheden; eigenlijk wensen wij - diep van binnen - liever 

aandacht te besteden aan wat écht belangrijk is. In de kerk, dus ook in 

onze abdijgemeenschap, in de brede zin van het woord, proberen wij dit 

waar te maken. 

 

Afgelopen zondag zijn we weer begonnen met de Advent, de 

voorbereidingstijd voor Kerstmis. Tijd om ons te bezinnen, juist op die 

dingen die er werkelijk toe doen. En: bezinnen doe je natuurlijk heel 

persoonlijk, maar ook in relatie tot de mensen om je heen. Advent is de tijd 

van verwachting van de Christus, de Messias. Met de komst van de 

Messias wordt bij uitstek duidelijk wat er toe doet in dit leven.  

 

Onder het joodse volk heerste de overtuiging dat juist vóór de komst van 

de Messias de nieuwe Elia zou komen om deze aan te kondigen. Jezus 

bevestigt het en zegt: Johannes de Dóper is die nieuwe Elia. Maar wie 

deze aankondiger precies is, is uiteindelijk minder belangrijk dan de 

aankondiging zelf: van de komst van Christus. Dit heeft een diepe 

symbolische betekenis, want ook in óns leven - hoe verschillend we 

allemaal ook zijn - wordt de komst van Christus altijd door mensen 

aangekondigd. Het wordt ons verteld door familieleden thuis, in de tijd dat 

we opgroeien, door mensen die ons voorgingen op de weg van het geloof, 

en sóms zelfs door wildvreemden.  

 

Dankzij God wordt de ene mens altijd door een andere mens voorbereid 

op een waarlijke ontmoeting met de verrezen Heer. Laten we daarom 

steeds alert zijn op wat de vele goede mensen om ons heen ons te 

zeggen hebben. 

 

Overste Frank van Roermund o.praem. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 
 

December 2025 

 
07 

2e zondag van de Advent. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund, o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 
Deurcollecte adventsactie, zie pag. 10. 

 
10.30  

09 Onbevlekte ontvangenis van Maria.  

 
14 

3e zondag van de  Advent.  
Voorganger Joost Jansen; o.praem. 

Lector Marika van Herwijnen 

 
10.30 

 
21 

4e  zondag van de Advent.. 

Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector .Hans Jilissen 
Deurcollecte adventsactie, zie pag. 10 

 
10.30 

 
24 

Nachtmis.  
Voorganger  Adm. Frank van Roermund o.praem. 
LectorJohn Meeuwesen 

 

 
25 

Kerstmis dagmis. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Harry van der Pas 

 
10.30 

 
26 

2e Kerstdag. H. Stefanus, diaken en martelaar. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30 

27 Johannes, apostel en evangelist.  

28 Onnozele kinderen, martelaren.  

 
28 

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef. 
Voorganger Jan Nabuurs, o.praem. 
Lector Karl Taks. 

 
10.30 

Januari 2026 

 
01 

Nieuwjaar. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Henriette Ausems. 

 
10.30 

 
04 

Openbaring des Heren. Driekoningen. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem.  
Lector Hans Jilissen 

 
10.30  

 

Zondag 4 januari, Hoogfeest van de Openbaring des Heren, vg. Overste 

Frank van Roermund Als op een gewone zondag, met 

Nieuwjaarsreceptie aansluitend aan de Eucharistieviering.  
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OVERZICHT VAN DE VIERINGEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR 

 

Woensdag 24 december  

Metten en Lauden: 07:00 uur  

Eucharistieviering: 12.15 uur  

Kerstnachtwake (géén eucharistie): 19:00 uur  

Nachtmis: 21:30 uur, vg. Overste Frank van Roermund  

Donderdag 25 december,  

Eerste Kerstdag, Hoogfeest van de Geboorte van de Heer  

Lauden: 08:00 uur  

Eucharistieviering: 10:30 uur, vg. Overste Frank van Roermund  

Vespers: 15:30 uur  

Vrijdag 26 december,  

Tweede Kerstdag, Feest van de H. Stefanus, eerste martelaar  

Metten en Lauden: 08:00 uur  

Eucharistieviering (mmv: Chanteurs Grégoriens?): 10:30 uur,  

vg. Peter Damen  

Vespers: 18:00 uur  

Zaterdag 27 december, Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist  

Metten en Lauden: 07:00 uur  

Eucharistieviering: 12:15 uur  

Vespers: 18:00 uur  

Zondag 28 december, Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef  

Metten en Lauden: 08:00 uur  

Eucharistieviering: 10.30 uur, vg. Jan Nabuurs  

Vespers: 18.00 uur  

Woensdag 31 december, Oudjaar  

Metten en Lauden: 07.00 uur  

Eucharistieviering: 12.15 uur  

Gebedsviering van Oud naar Nieuw: 19:00 uur  

Donderdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van de H. Maria, Moeder 

van God  

Metten en Lauden: ---  

Eucharistieviering: 10:30 uur, vg. Overste Frank van Roermund Vespers: 

18:00 uur  

Vanaf 2 januari zijn de vieringen weer op de gebruikelijke tijden.  

Bij al onze vieringen bent u van harte welkom!   
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MEDEDELINGEN 

 

ONTMOETEN 
 

Op de 1e en 3e zondag van elke maand, is er na de Eucharistieviering 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
Op eerste Kerstdag is er (na de Eucharistieviering) gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten om een Zalig Kerstmis toe te wensen. 

Ook op Nieuwjaarsdag (1 januari) is er gelegenheid om elkaar, na de 
Eucharistieviering, te ontmoeten en een Zalig Nieuwjaar te wensen. 
 

WERELDWINKEL  
 

De wereldwinkel uit Oss is op de 1e zondag van de maand na de viering 
met wereldwinkelspulletjes aanwezig in de ruimte waar koffie en thee 
geschonken wordt. 
 

KERSTCONCERT KONINKLIJKE FANFARE SINT WILLIBRORD 

 
Het kerstconcert van de koninklijke harmonie Sint Willbrord begint al een 
echte traditie te worden. In de dagen voor Kerstmis wordt een sfeervol 
kerstconcert neergezet in de Abdijkerk. 

 
In deze derde editie wordt 
een samenwerking 
aangegaan met de 
formatie Dreamfield voor 
muziek met Ierse en 
Country-achtige invloeden. 
Praktische informatie: 
Datum: maandag 22 en 
dinsdag 23 december 2025 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Abdijkerk. 

Kaartverkoop via de website van de Koninklijke 
Fanfare: www.koninklijkefanfare.nl 
  

https://www.koninklijkefanfare.nl/
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ACHTERGROND VAN DE WATOTO FOUNDATION TANZANIA 
 

De Udense ondernemer (voorheen directeur van Hout-Brox Uden) Noud 
van Hout (nu 75 jaar) vertrekt in 2003 samen met zijn vrouw Truus, naar 
Tanzania om hun droom waar te maken. 
De vroegere huishoudster van het ouderlijk gezin van Noud (toen Noud 
nog kind was en in Veghel woonde), is bij het gezin van Hout weg gegaan, 
om als missiezuster naar Tanzania te vertrekken. 
Noud en zijn vrouw Truus zijn daar later samen op bezoek geweest, en 
waren getroffen door wat ze aantroffen. De straatkinderen die ze gezien 
hadden, verdwenen niet meer uit hun gedachten. Samen besloten zij (na 
de verkoop van de winkelketen Hout-Brox) om de Watoto Foundation op te 
richten, om kansarme straatkinderen in Arusha (Tanzania) een nieuwe 
toekomst te bieden. Daarin zijn zij door hun intensieve aanpak 
geslaagd.Hun eigen volwassen kinderen bleven in Nederland om te 
studeren, maar de schaarse bezoeken aan en van hen een paar keer per 
jaar, bleek voor Truus toch te zwaar op den duur. Truus is teruggekeerd 
naar Nederland. Noud bleef en heeft van de Watoto Foundation een 
succes gemaakt. 
 

Als enige ter wereld heeft de stichting 
een lodge (De Kibokolodge) die 
onderdeel is van de Watoto 
Foundation. In deze lodge wordt het 
werk door hun eigen voormalige 
studenten uitgevoerd, wat hen een 
gegarandeerde betaalde baan oplevert. 
Alleen de manager van de lodge 
(Frank) is elders opgeleid.  
Deze lodge is nu een geliefd en 
gerenommeerd stageadres voor de 
jongens die de horeca in willen. Frank 
en zijn vrouw Joyce, geven samen 
vorm aan een van de beste lodges in 
Tanzania. 
Noud heeft zich vanaf 2003 altijd voor 
100% ingezet voor de kansarme 
straatkinderen van Arusha (Tanzania). 

In 2024 heeft Noud het directeurschap overgedragen aan de Afrikaanse 
Andrea Modest (ook een oud-student van de Watoto Foundation).  
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Andrea heeft een studie als arts afgerond en had een baan in het 
ziekenhuis, maar vanuit gedrevenheid om deze organisatie in stand te 
houden, heeft hij daar ontslag genomen en het directeurschap van de 
Watoto Foundation aanvaard. (Andrea’s vrouw is ook arts en kostwinner 
voor hun eigen gezin.) 
Ook Andrea is een gedreven directeur, die zich voor 100 % inzet voor de 
Watoto studenten. Andrea heeft het initiatief genomen om de studenten nu 
ook de mogelijkheid te geven om boer te worden. Om de jongens tijdens 
de opleiding wat meer houvast te geven en bovendien in hun eigen 
omgeving kansen te bieden, heeft hij in overleg met het bestuur het 
initiatief genomen om een trainingscentrum eco-organische landbouw op 
te zetten waar de jongens leren om op een eco-organische manier een 
klein boerenbedrijfje vorm te geven. Hiermee wordt het milieu niet belast 
en zal toch voldoende op kunnen leveren om in welstand te leven met hun 
latere eigen gezinnetje. Een vorm van landbouw die enorm in opkomst is 
in Tanzania en ook wel ‘Farming in God’s way’ wordt genoemd. 
Met onze hulp dit mogelijk maken, is het doel van deze donatie-actie! 
Noud heeft mij de mogelijkheid gegeven om af te studeren voor de Master 
Opleiding Theologie aan de Radboud Universiteit op het onderwerp: De 
Mens-Natuur relatie in NO Tanzania.  
En tegelijkertijd ben ik gegrepen door de rol die de Watoto Foundation 
voor deze kansarme jongens in hun leven kan betekenen: Het draagt voor 
deze jongens de mogelijkheid in zich van een welvarende toekomst!  
En dat gun ik hun vanuit de grond van mijn hart. 
 
Christien van de Ven 
 
Tanzania informatie: 

• Link op youtube: “Vergezocht”;  Watoto 
Foundation, Noud van Hout 

https://www.youtube.com/watch?v=EkCwM86zxjI 

• Site met extra informatie en het ANBI 
rekeningnummer:  

https://www.watotofoundation.nl/en/support-us 
 

QR code Kerstactie 2025 Watoto Foundation 
Tanzania werkt tot 20 december 2025. 
 
Achter in de abdijkerk vind u ook nog enkele foto’s en informatie 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EkCwM86zxjI
https://www.watotofoundation.nl/en/support-us
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ADVENTSACTIE 2025 

 

Koester een kind, bouw mee aan morgen 

 

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar 

ze recht op hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. 

Omdat ze anders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en omdat 

iedere dag een strijd is om te overleven. De 60e Adventsactie-

campagne staat stil bij deze kinderen. 

 

Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige plek in zijn of haar 

gemeenschap verdient. Ieder kind doet ertoe en heeft het recht om mee te 

doen, om te leren, te groeien en bij te dragen. Daarom zet de jaarlijkse 

Kerstactie van de Nederlandse katholieke gemeenschap zich in voor 

kinderen die nu nog worden buitengesloten. Met lokale partners zorgt 

Adventsactie ervoor dat deze kinderen wél naar school kunnen, dat zij wél 

medische zorg krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun 

gemeenschap. 

Wat doet Adventsactie?  

Water en groente in Nicaragua  

Gebrek aan water is een van de belangrijkste oorzaken van honger en 

ziekte op het platteland van Chinandega, Nicaragua. De aanleg van een 

waterput en moestuinen bij basisscholen helpt de gezondheid van 

kinderen – en hun families! – verbeteren. En dat komt hun 

schoolprestaties natuurlijk ten goede! Adventsactie steunt de aanleg van 

de waterput en moestuinen; partner ADENOCH zorgt voor de uitvoering 

ter plaatse. 

Onderwijs en begeleiding in Kameroen 

In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwelijks voorzieningen 

voor kinderen met een beperking. Ze worden bovendien vaak actief 

buitengesloten en blijven noodgedwongen thuis. Stichting Bethlehem zorgt 

onder meer voor toegang tot onderwijs, voor medicatie, behandelingen en 

operaties en waar nodig voor een prothese of rolstoel. Zo kunnen de 

kinderen volwaardig meedoen! 

  



11 
 
 

Scholing voor nomadenkinderen in India 

In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten zijn analfabeet en hebben 

geen vast werk. Hun kinderen gaan nauwelijks naar school. Een van de 

belangrijkste programma’s van onze partner Tent is 

overbruggingsonderwijs in speciale scholingscentra; het bereidt de 

kinderen voor op regulier onderwijs. 

Maak van de 60e verjaardag van Adventsactie een groot feest! 

U kunt ervoor zorgen dat Adventsactie de 60e verjaardag met zoveel 

mogelijk kinderen kan vieren! Doe mee via de collecte in de kerk of 

rechtstreeks op www.adventsactie.nl 

 

De deurcollecte in de abdijkerk is op 2e 7 december en 4e zondag 21 

december van de advent.  

 

TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 

Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties en kies je eigen actie uit! 
 

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep 
Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende 
berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende  
Amnesty International, toch blijven publiceren gezien het 
belang dat hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren.  
 

 

CARITAS 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 
 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl  

http://www.adventsactie.nl/
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.caritasuden.nl/
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

 
Voor de laatste en actuele informatie zie website: 
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 
Zie ook de activiteitenfolder najaar 2025. 
 

 
10 december: Meditatief avonduur. Meditatie met muziek in de 
Abdijkerk. 
Aanmelden via: berne-anders@abdijvanberne.nl 
 

 
15 dec. – 17 dec. Retraite stilstaan bij verlies. Door Arina van Rijn. 
Ook op 5-7 januari 2026. 
 

21 dec. Berne Abdijconcert. Stephan van de Wijgert en Kamerkoor 
Saudade. Zie pag.13 
2 

 
22 en 23 dec. Kerstconcert in de Abdijkerk. Kerstconcert door fanfare 
Sint Willibrord. Zie pag.7 
 

ZO 21 December: VIER HET LEVEN. . . .VIER DE WINTER. 
 

Bij het begin van de winter is op 21 december 

a.s. in en bij het Proeflokaal live muziek van 

19.00 tot 23.00 uur. Een gezellige avond, waar 

iedereen welkom is om samen te genieten van 

ons abdijbier. Deze avond kunt u ook raden wie 

er dit jaar Jozef en Maria zijn. 

Om 23.00 uur is het einde van de avond. 

Toegang is gratis. 
 

 

  

http://www.abdijvanberne.nl/
mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl
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ZO 21 DECEMBER BERNEABDIJ KERSTCONCERT 
 

Kerstconcert – Abdij van Berne 

Zondag 21 december – 16.00 uur 

Kamerkoor Saudade o.l.v. Vincent Doek 

Stephan van de Wijgert – orgel 

Toegang: €15 

  

Op zondag 21 december klinkt in de Abdij van Berne het traditionele 

kerstconcert. 

Dit jaar wordt het verzorgd door Kamerkoor Saudade, een expressief koor 

uit Utrecht dat bekendstaat om zijn warme klank en stijlvolle vertolkingen. 

Het ensemble staat onder leiding van Vincent Doek. 

  

Tijdens het concert klinken beroemde carols en kerstliederen – sommige 

in een verrassend nieuw jasje, andere juist heerlijk vertrouwd. 

Daarnaast speelt Stephan van de Wijgert op de orgels van de Abdij 

muziek van onder meer Mozart en Saint-Saëns. 

  

Ook de samenzang ontbreekt niet: een aantal geliefde kerstliederen wordt 

gezamenlijk gezongen, waardoor het concert een warme en uitnodigende 

afsluiting van de adventstijd vormt. 

Iedereen is van harte welkom. 

  

Meer informatie is te vinden op www.stichtingberneabdijconcerten.nl 

Voor vragen kan men mailen 

naar orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

 

 

  

http://www.stichtingberneabdijconcerten.nl/
mailto:orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
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TOT ELK GOED WERK BEREID 

- In gesprek met - 
De kok van de abdij. 

 

De kok van de abdij, Geert van 

Gaal, heeft het extra druk in de 

kerst-periode. Hij verzorgt dan 

voor de 160 vrijwilligers een 

kerstbuffet en natuurlijk kookt hij 

op Eerste Kerstdag een feestelijk 

4 gangen diner. Maar Geert is wel 

wat gewend, want hij bereidt per 

jaar bijna 4200 extra diners voor 

de gasten die de Abdij bezoeken, 

dit is buiten de diners van het 

convent om. 

Geert kookt elke dag “altijd alles 

vers” en verzorgt daarnaast ook 

nog het ontbijt en het souper voor 

het convent en al deze gasten.  

De eetzaal/refter van de abdij biedt ruimte aan zo’n 60 personen. Broeders 

en gasten schuiven er gezamenlijk aan. Per dag verschilt het aantal eters. 

Ook de samenstelling van de gevarieerde menu’s (inclusief eventuele 

wensen op het gebied van 

diëten en voedselallergieën), de 

inkoop van ingrediënten en de 

inkoop voor de facilitaire dienst 

van de abdij, liggen op het bord 

van de 58-jarige Geert van 

Gaal.   

 

De kok van de abdij kan bogen 

op een brede ervaring in zijn vak. Geert van Gaal werd in Middelrode 

geboren, maar woont al vele jaren met zijn partner (hun 3 kinderen zijn de 

deur uit) in Rosmalen. “Ik wilde altijd al kok worden. Zag als kind mensen 

werken in keukens en wilde dat ook. Mensen laten genieten van lekker 

vers bereide diners vind ik mooi werk”, aldus Geert.   
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Na zijn opleiding werkte hij onder meer als restaurant-kok (‘Het Wapen 

van Rosmalen’) en deed naast zijn werk ook ervaring op in een cafetaria. 

Bij de gasterij de Pier’ in Uden leerde Geert de kneepjes van het 

koksmanagement kennen. Als instellingskok bij de zusters van 

JMJ in Boxtel en bij de Zusters Franciscanessen van Veghel als sub-hoofd 

voeding, kookte hij elke dag voor 125 tot 160 mensen.  

Toen hij als souschef werkte in de keuken van het verzorgingshuis 

‘Annenborch’ in Rosmalen kwam de vacature voor een kok van de abdij 

van Berne voorbij. Dit kwam op een goed moment voorbij, omdat de 

“Annenborch “alles kant en klaar wilde gaan inkopen en dat is niet waar 

Geert voor staat. Geert is een ambachtelijke kok, altijd alles vers bereiden, 

zoals het hoort. Daar woonden toen 24 broeders (nu nog 9) en de toeloop 

van gasten begon op gang te komen.  

Na een geslaagde kookproef ging Geert van Gaal in februari 2011 aan de 

slag in de abdijkeuken. Hij kreeg de 

vrije hand om daar alles naar zijn 

ervaren kokshand te zetten. De keuken 

mocht Geert opnieuw inrichten en links 

en rechts zijn er wat aanpassingen 

gedaan, zeker m.b.t. Arbo en 

ergonomisch werken. Geert heeft van 

zijn keuze voor de abdijkeuken geen 

spijt gekregen. Integendeel. Volgens 

hem zijn de broeders én de gasten 

tevreden over wat hij ze voorzet. Dat 

geeft hem dag in dag uit veel 

voldoening. 

 

 

 

Bedankt Geert voor dit interview. 

Piet van Asseldonk, redactielid Stukwerk.  
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MET EEN VERWARMD HART KIJKEN WIJ TERUG OP ALLE ZIELEN 

 

Op de vooravond van Alle Zielen stonden velen stil bij degenen die zij 

missen. Met muziek, kunst, klank, dans, poëzie, zang en licht kwamen 

mensen samen en vonden elkaar in verdriet, rouw en gemis. 

Na de entree, slechts €8,-- pp. mede ter ondersteuning in de kosten, 

konden de bezoekers met behulp van het gratis programmaboekje 22 

items bezoeken, die verspreid over het abdij terrein waren ingericht. Aan 

diverse activiteiten konden bezoekers zelf deelnemen. 

Ruim 500 bezoekers bezochten het evenement. De projectgroep heeft 

van veel bezoekers gehoord hoe bijzonder ze de avond ervaren 

hebben op het sfeervol verlichte terrein van de Abdij van Berne. 

Iedereen kon op en persoonlijke manier stilstaan bij degenen die gemist 

worden. Bezoekers schreven onder andere berichten bij the Flying Spirits, 

luisterden verhalen gerelateerd aan de seizoenen, voerden gesprekken 

met een Norbertijn of met elkaar, staken kaarsjes aan om te herdenken, 

voelden verbinding door de symboliek in kunst, dronken een kopje 

troostthee in de Kruidenhof of raakten ontroerd door dansende kinderen.  

Dit jaar was er een speciaal project: “We open met je mee”. Een bijzonder 

requiem, speciaal gecomponeerd door Bart van Dongen en in de abdijkerk 

uitgevoerd door het Bernhezer seniorenorkest, organisten Willem 

Hörmann en Jack Evers en kamerkoor Mi Canto. 
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Alle Zielen werd georganiseerd door Stichting dertien hectare. 

Samenstelling van het programma: Olga Raaymakers, ondersteund door 

het bestuur en projectgroep. 

De editie dit jaar werd mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente 

Bernheze, Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, het Leye-fonds, het 

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant, het VSB-fonds en de bijdragen van 

verschillende sponsoren. 

Wilt u in de toekomst ook Alle Zielen sponsoren, Zielsverwant worden of 

als vrijwilliger een bijdrage leveren? U kunt daarvoor contact opnemen via 

allezielensecretariaat@gmail.com. 

*Wij hopen dat we in 2027 weer op hun steun kunnen rekenen en zien 

onze bezoekers dan graag weer terug”, zegt de projectgroep.” 

 
Bron o.a. website Abdij van Berne. 
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KERSTWENS 2024 

 

 
 

De redactie wenst de lezers van Stukwerk Zalig Kerstmis 
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margot Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
 

Participanten participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne 
www.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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