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Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties koster@abdijvanberne.nl, of per post 
(adres zie boven) 

Vrijwillige Kerkbijdrage bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl 
Telefoon via de centrale 0413 299299 

 

  

mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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Kopij voor Stukwerknummer 2 februari 2026, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 22 januari aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 
 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Administrator Frank van Roermund o.praem, Frans van Baars, Martien van Iersel, 

Harry van de Ven en Piet van Asseldonk. 
 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet 

geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.  

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 
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INLEIDING 

 

Welke sterren volgen wij?  

 

Op 4 januari vieren we het hoogfeest van Openbaring van de Heer, in de 

volksmond ook Driekoningen genoemd. Een ster aan de hemel wees de 

Wijzen uit het Oosten de weg naar het Kerstkind. 

De wijzen: vertegenwoordigers van de toen bekende werelddelen. 

Met hun komst naar de stal van Betlehem wordt de openbaring van God in 

Jezus verbreed van de intimiteit met de herders tot alle volken op aarde. 

Welke sterren zien wij aan de hemel staan? En boven wie blijven die 

sterren stilstaan ten teken dat die mensen ons nú iets te zeggen hebben 

over Gods bedoelingen met deze wereld? 

Zijn dat niet de vélen die zich inzetten voor de wereldvrede, belangrijke 

politici maar óók gewone mensen die de handen uit de mouwen steken 

om bij voorbeeld vluchtelingen te helpen? 

Zijn dat niet de klimaatwetenschappers die ons de weg wijzen naar 

behoud van onze aarde? 

Of gewoon dié mensen om ons heen die niet in de schijnwerpers staan 

maar gewoon hartelijk en behulpzaam zijn, die anderen nabij zijn die het 

moeilijk hebben? 

Als wij oog hebben voor ál die goede mensen in het hier en nu, als wij 

naar hen willen luisteren en ook zelf hierdoor in beweging komen, dan 

komt het verhaal van de Wijzen uit het Oosten ook in óns tot leven, dan 

laten ook wij ons leiden door Gods rijzende ster. 

 

 

Overste Frank van Roermund o.praem. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 
 

Januari 2026 

 
04 

Openbaring des Heren. Driekoningen. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Hans Gilissen. 

 
10.30  

 
11 

Doop van de Heer 
Voorganger Ad. Frank van Roermund o.praem. 
Lector John Meeuwesen. 

 
10.30 

13 Godfried, Norbertijn.  
18 2e Zondag door het jaar 

Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

25 3e zondag door het jaar 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

25 Bekering van de apostel Paulus  

Februari 2026 

 
01 

4e zondag door het jaar viering van Maria Lichtmis. 
Voorganger Jan Kraus. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

08 5e zondag door het jaar. 
Voporganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

10.30 

 

MEDEDELINGEN 

 

ONTMOETEN 
 

Op de 1e en 3e zondag van elke maand, is er na de Eucharistieviering 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
 

WERELDWINKEL  
 

De wereldwinkel uit Oss is op de 1e zondag van de maand na de viering 
met wereldwinkelspulletjes aanwezig in de ruimte waar koffie en thee 
geschonken wordt. 
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OPBRENGST ADVENTSACTIE IN DE ABDIJKERK  

 
De opbrengst van de collectes in de adventsactie “”Koester een kind, 
bouw mee aan morgen” was € 522,60  
Onze hartelijke dank. 
 

GELOOFSGESPREK MET FRANK VAN ROERMUND 

 
 

 
Afgelopen zondag 28 december was er 
een Geloofsgesprek met Frank van Roermund 
gepresenteerd door Roderick Vonhögen. 
 
U kunt bij uitzending gemist terug kijken tot 5 
januari 2026 en bij NPO-Start ook nog daarna.. 
 
 
 

 

PORTIERSLOGE (CENTRALE)  KREEG OPKNAPBEURT 

 
De portiersloge annex telefooncentrale heeft eind vorig jaar een fikse 

opknapbeurt gekregen.  
De centralisten, voornamelijk vrijwilligers, zitten er nu weer piekfijn bij.  

Tijdens de werkzaamheden deden zij hun werk 
vanuit de gastenkamer, die net als de 
portiersloge, grenst aan de hal van het 
hoofdgebouw van de abdij. 
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UPDATE VAN DE WATOTO FOUNDATION TANZANIA 

Hoi vrienden van Watoto Foundation, 

 

Het jaar 2025 is al weer bijna voorbij en ik kijk met veel voldoening terug 

hoe er met Andrea weer stappen gezet zijn naar een professionelere 

organisatie, waaraan ik op afstand mijn bijdrage mocht leveren. 

Afgelopen oktober is door de besturen van NL en TZ uitgebreid overleg 

geweest over de lange termijn toekomst /future-proof maken van Watoto 

Foundation Tanzania. Uit deze overleggen kwam eenduidig naar voren dat 

men het voor de langere termijn beter zou vinden om Watoto Foundation 

te laten samenwerken met een wat grotere organisatie, om zo Watoto in 

de toekomst minder afhankelijk te maken van één persoon en de 

continuïteit beter te borgen. 

De contacten, die er al waren met de Don Bosco organisatie, zijn vanaf 

dat moment geïntensiveerd en inmiddels is gebleken dat zij zeer 

geïnteresseerd zijn in onze projecten, waarmee zij elders ook ruime 

ervaring hebben.  

Met het oog op de toekomst en in goed overleg met Andrea, is besloten 

om al vanaf 1 januari 2026 deze samenwerking (als proefperiode) in gang 

te zetten. Don Bosco zal vanaf januari de MD functie gaan invullen en in 

de loop van 2026 zullen beide organisaties onderzoeken of en hoe deze 

samenwerking verder kan worden vormgegeven. 

Met hulp van Don Bosco gaan we vanaf 1 januari a.s. bij WF op dezelfde 

manier functioneren als we al bijna 23 jaar doen en zullen er wanneer 

alles naar wens verloopt vanaf 2027 vervolgstappen worden gezet. 

 

Fijne feestdagen 

en een goed en 

gezond uiteinde. 

 

Noud 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 

Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties en kies je eigen actie uit! 
 

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep 
Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende 
berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende  
Amnesty International, toch blijven publiceren gezien het 
belang dat hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren.  
 

 

CARITAS 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 
 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
 
 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

De activiteitenfolder voorjaar 2026 wordt bij het februarinummer 
ingevoegd. 
Digitaal vindt u de laatste en actuele informatie zie website: 
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 
 

 

Z0 11 januari Berne Anders 14.00 tot ±17.15 

Di 27-Do 29 januari Intensieve boekschrijfdagen met Lia Hesemans. 

Ma 10 februari Holie Hub:Inspiratiemiddag over Artificiële Intelligentie.  

Ma 10 februari Lezing door Ben Lössbroek 

 

  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.caritasuden.nl/
http://www.abdijvanberne.nl/
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DE ICONEN VAN HEESWIJK 

 

Nieuwe iconenwand vertelt een eeuwenoud verhaal.

 
Met trots openen we vanaf 18 december de iconenwand in Kasteel 

Heeswijk: de eerste fase van het project Aanschouw, waarin religieuze 

kunst uit de kasteelcollectie opnieuw tot leven wordt gebracht. Dankzij een 

langdurig bruikleen van de Abdij van Berne schittert nu een bijzonder 

ensemble van vijfendertig iconen nabij de voormalige studeerkamer van 

baron Willem van den Bogaerde van Terbrugge. 

Deze iconen, ooit door de baron verzameld tijdens zijn diplomatieke jaren 

in Boekarest en Sofia, dragen een uniek verhaal van schenking, historie 

en verbondenheid met zich mee. Het is een moment waar wij als team met 

veel trots naar hebben toegewerkt. 

Het project Aanschouw! groeit de komende maanden verder en wordt 

mede mogelijk gemaakt door steun van het Cultuurfonds, het Paul de 

Gruyterfonds en het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds. 

Een ingetogen maar indrukwekkende nieuwe laag in de rijkdom van het 

kasteel, waar de iconen voortaan hun plaats zullen krijgen.  
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Kom ontdekken! 

Speciaal voor deze gelegenheid is het fraai vormgegeven en rijk 

geïllustreerde boek Heeswijkse Iconen verkrijgbaar, met een inleidend 

hoofdstuk geschreven door emeritus abt Piet Al. Het boek biedt een 

verdiepende blik op de iconencollectie en is verkrijgbaar voor €9,95. 
 

Bron: www.kasteelheeswijk.nl 

 

OPERATIE KERSTSTAL VERLIEP OOK DIT JAAR WEER SOEPEL 

 

Er kwamen ook dit jaar weer 

een achttal vrijwilligers aan te 

pas om de Abdij van Berne te 

voorzien van een aantal 

kerststallen dat niet op de 

vingers van twee handen te 

tellen is. De grote kerststal in de 

abdijkerk wordt door Dhr. en 

Mevr. Weerdestein elk jaar 

opgebouwd.  

Maar daarnaast werden ook 

weer veel vertrekken en gangen 

van de abdij met veelsoortige 

kerststallen opgesierd, grote en 

kleine. En dan hebben we het 

niet eens over de kerststallen 

die in de vitrines van de 

abdijwinkel wachtten op kopers. 

Je bent geneigd, omdat Berne al 

eeuwen bestaat, dat de 

uitbundige kerststal-traditie van 

de abdij ook een lang verleden 

heeft. Dat is niet zo. 

 
De kerstoverweging 2026 van Emeritus Abt Denis  

Hendrickx vindt u op www.norbertijnenparochiehq.nl 

  

Kerststal op het binnenplein 
De betonnen kerststal, door Emeritus 

Abt Denis Hendrickx binnengebracht, kreeg 

een prominente plek op het binnenplein.. 
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Het winternummer van het kwartaalblad 

‘Berne’ van de Nederlandse 

norbertijnengemeenschap bracht vorige maand 

licht in deze zaak.  

Het blijkt allemaal pas begonnen in 2007, toen 

de norbertijn Jan Nabuurs na vele jaren 

pastoor van Haarsteeg geweest te zijn, 

terugkeerde naar de abdij van Heeswijk. Hij 

staat aan de wieg/kribbe van de huidige 

kerststal-traditie van de Abdij.  

Hoe dat in zijn werk ging, wordt uit de doeken 

gedaan in het norbertijner kwartaalblad.  

Los van het aantal kerststallen is voor de 

Norbertijnen en alle betrokkenen Kerstmis altijd 

een belangrijk feest geweest. Al was het maar 

omdat de grondlegger van de norbertijnenorde, 

de heilige Norbertus, samen met enkele eerste 

volgelingen in de kerstnacht van 1121 zijn 

professie aflegde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kerststal bij de binnentuin 

Kerststal in de refter 

Pauze van de werkgroep kerstallen 

Kerstgroep in de 

Bernekringzaal  
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TOT ELK GOED WERK BEREID 

 
- In gesprek met participant en medebewoner van de abdij – 

 

Nieuwe abdijbewoner JAN KRAUS. 

De vroegere basisschool-leraar en 

priester van het bisdom Rotterdam 

Jan Kraus (69 jaar) woont sinds 

begin december in de Abdij van 

Berne als “inwonend participant”. De 

abdij is niet nieuw voor hem, want al 

in 1981 woonde hij er met de 

bedoeling Norbertijn te worden. Dat 

was voor de toen 27 jarige Jan een 

teleurstellende ervaring. Nu is hij 

daarentegen uitgesproken positief:  

“Er zijn zorgen over de toekomst van 

de abdij, maar ik ben daar eigenlijk vrij optimistisch over. Mensen 

willen in verbinding met elkaar leven. Als je ziet hoeveel mensen hier 

komen, merk je dat. Zoiets biedt perspectieven, ook voor kloosters.” 

Reden genoeg dus voor een nadere kennismaking met de nieuwe 

abdijbewoner. Jan Kraus groeide op in Oudenbosch, vaak aangeduid als 

“Klein Rome”. Vanwege de klein formaat Sint Pietersbasiliek en de 

supergrote schoolinternaten voor jongens en meisjes, geleid door 

broeders en zusters, in het dorp. Toen Jan zijn opleiding afrondde met de 

Pedagogisch Academie (PABO) stond meteen broeder Amandus, overste 

van de Broeders van Saint-Louis, bij hem thuis op de stoep. Jan daarover: 

“Is jullie Jan thuis, vroeg Amandus aan mijn vader. Die zei: Jan kom er 

even bij zitten. Voor ik het besefte was ik benoemd tot leraar aan de 

internaatschool van de Zusters Franciscanessen van Sint-Anna, de 

Binnenschool geheten. Daar zaten veel kinderen van schippers, 

kermisexploitanten en diplomaten op. Toen het internaat minder leerlingen 

trok, verhuisde ik naar de Buitenschool, ook van de zusters.   
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Meestal had ik groep vier. Het werk beviel me en bracht me vanwege 

onder meer de voor bereiding op de Eerste Communie veel in contact met 

de pastoor. Zo raakte ik ook betrokken bij de parochie.” 

Intussen begon er een wind van vernieuwing (aggiornamento) in de kerk 

te waaien. We hebben het over de jaren zeventig. Jan Kraus raakte 

geïnteresseerd in de achtergronden van het geloof, vooral in de 

ontstaansgeschiedenis van de Bijbel en kerk. Hij ging, naast zijn werk, 

theologie studeren in Tilburg. “Het was een faculteit met een divers 

docentencorps en een al even diverse studentenpopulatie waar de 

tekenen van de tijd goed werden verstaan en ons werd onderwezen dat 

geloof mensen en samenleving moet dienen”, aldus Jan. Hij studeerde af 

met een doctoraalscriptie over rouwverwerking en suïcide. Toen kwam de 

Abdij van Berne in beeld. Jan had daar nog nooit van gehoord, maar 

kende vanwege een goede kennis wél de norbertijnen van Tongerlo die 

hem op Heeswijk wezen. Van het een kwam het ander en Jan Kraus werd 

in 1981 norbertijn in de Abdij van Berne waar Marcel van de Ven toen abt 

was. Het werd, zegt Jan, “een teleurstellende ervaring en na één jaar was 

het over”. Volgens hem was er toen van het “één van hart en één van ziel” 

weinig merkbaar en was er “geen echte gemeenschap” in een communiteit 

waar paters en broeders strikt gescheiden van elkaar leefden. 

Teleurgesteld ging Jan Kraus terug naar het onderwijs. Vanwege zijn 

theologiestudie en onderwijservaring werd hij districts-catecheet in 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het wonen op de pastorie van 

Maassluis was een verademing voor hem. Hij voelde zich er thuis. Na zijn 

priesterwijding in 1989 door Mgr. Bär vervulde Jan in het bisdom 

Rotterdam tal van pastorale en organisatorische functies. Onder meer was 

hij deken van Dordrecht en Den Haag. Na deze drukke jaren ging hij in 

2010 terug naar Brabant. Hij vestigde zich in Den Bosch, met de bedoeling 

zich kritisch te verdiepen in zichzelf om zich een beeld te vormen van de 

jaren die hij als ‘pensionado’ nog voor zich had. 

Het idee om als inval-priester overal en nergens aan de slag te gaan (werk 

genoeg!) trok Jan niet. Hij wilde niet als eenling verder, maar zocht een 

gemeenschap, een verbinding met gelijkgezinden. Via broeder Kees den 

Boer kwam hij weer in contact met de Abdij van Berne.   
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Eerst als gids van Berne- Abdij- Bier. De contacten verdiepten zich en Jan 

Kraus kreeg de vraag of hij de Norbertijnen van Heeswijk niet “wilde 

komen helpen”. Hij werd gastheer en sinds december is Jan “inwonend 

participant” van de abdij. In deze nieuwe constructie bevalt het abdijleven 

hem. Hij zegt: “Ik hoop dat er hier op een bepaald moment ook nieuwe 

vormen van verbinding komen. Ik ben al zo’n nieuwe vorm, zo’n 

“probeersel”. 

Piet van Asseldonk, redactielid Stukwerk 

 

 

NIEUWJAARS WENS 
 

 

 

De redactie wenst de lezers van Stukwerk  voor 2026  

Veel geluk, voorspoed en gezondheid  in het nieuwe jaar.  
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margot Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
 

Participanten participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne 
www.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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