
 
 
Bij God alleen  
verstilt mijn ziel 
Van Hem blijf  
ik het wachten 
 
(Psalm 62) 

 

 
 
 

 

 

 

Op dinsdag 13 januari 2026 om 00.30 uur is overleden onze medebroeder en familielid 
 

Virgilius Jan Antonius Terlingen, Jan 

Norbertijn van de Abdij van Berne 
 

* Tilburg, 28 mei 1926 Heeswijk-Dinther, 13 januari 2026 

 

Sinds 17 september 1948 was Jan lid van de abdijgemeenschap. Op 17 september 1950 deed 

hij zijn professie en ontving de priesterwijding op 7 augustus 1955. In zijn lange leven was hij 

actief als docent wiskunde aan ons gymnasium, op het internaat, als pastor van Huize De 

Bongerd, en als lid van de Orgelkring en de Missieprocuur. In de vakantietijd, vroeger, 

ondernam hij vele reizen naar zijn geliefde Frankrijk, samen met zijn zus Jet die als 

participante tot op zeer hoge leeftijd nauw verbonden was aan onze abdij. In zijn vrije tijd 

besteedde hij graag tijd aan zijn grote hobby: treinen. Op de zolder van het Slotje had hij een 

groot spoorbaan emplacement gebouwd waar hij verschillende Märklin treinen liet 

rondrijden. Op latere leeftijd - toen hij niet langer mobiel was - heeft hij enige van zijn 

locomotieven in een vitrine laten opstellen op zijn woonkamer. 

 

Op vrijdag 16 januari om 19.00 uur vindt de avondwake plaats in de abdijkerk. 

Wij willen zijn leven en werken gedenken tijdens een eucharistieviering in de abdijkerk op 

zaterdag 17 januari om 11.00 uur, waarna we hem naar het kerkhof van de abdij zullen 

begeleiden. Dat Jan nu voor eeuwig bij God moge rusten in vrede. 

 

U kunt persoonlijk afscheid nemen voor en na de avondwake en voor de eucharistieviering. 

 

Abdij van Berne  
Abdijstraat 49 
5473 AD Heeswijk-Dinther 

Namens de Canonie van Berne  
en de familie Terlingen 
 
Frank van Roermund o.praem. 
Administrator 

 


