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Contactgegevens

Abdij van Berne,

Abdijstraat 49,

5473 AD Heeswijk-Dinther.

Tel: 0413-299299

Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08
E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl
www.abdijvanberne.nl

Stukwerk

Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl

Abdijkerkpastoraat

Jan Kraus
E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl

Bijzondere vieringen

Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:
Jan Kraus
E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl

Misintenties

koster@abdijvanberne.nl , of per post
(adres zie boven)

Vieringen zondagen

08:00 uur: Morgengebed

10:30 uur: Eucharistie

18:00 uur: Vespers

Feestdagen die als zondag worden gevierd:

Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag,
Norbertus (6 juni),

Maria ten Hemelopneming (15 augustus),
Augustinus (28 augustus),

Allerheiligen (1 november).

Vrijwillige Kerkbijdrage

Bijdrage : abdijkerk@abdijvanberne.nl
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08

t.n.v. Abdij van Berne

Onder vermelding van "Kerkbijdrage".

Gastensecretariaat

Bereikbaar op maandag tot en met donderdag
09.00 — 12.30 uur. Vrijdag tot 1200 uur.
E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl
Telefoon via de centrale 0413 299299
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\ INLEIDING

"Jij ben mijn geliefde zoon/dochter in wie ik welbehagen heb!"

Aanstaande zondag, op de Tweede Zondag van de Veertigdagentijd, klinkt
weer het evangelie van de Gedaanteverandering van de Heer. Petrus,
Jakobus en Johannes worden begenadigd met een bijzondere
Godsontmoeting, een mystieke Godservaring: Mét de in goddelijke luister
stralende Jezus verschijnen ook Mozes en Elia, dé vertegenwoordigers
van het Oude Verbond. Mozes, de symbolische verbeelding van de Tora,
en Elia, de symbolische verbeelding van de Profeten. Gods heerlijkheid
openbaart zich in Jezus dus in dialoog met de Traditie.

Petrus' vraag "Zal ik drie tenten opslaan?” lijken de wens te verbeelden
om te blijven hangen in de hallelujastemming van dat moment. Maar
blijven hangen in luisterrijke glans is voor niemand mogelijk, en ook niet
wenselijk: de schaduwzijde behoort eveneens bij het leven. Contrasten
houden ons bij de les, met beide voeten op de grond. Misschien mag dit
een geruststelling zijn voor ons, dat niet alleen in bovenaardse glans,
maar ook vanuit de schaduwrijke realiteit van elke dag Gods stem zal
kunnen klinken: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb".

Kunnen wij hier iets mee? Misschien helpt het als we die Godsspraak ook
op onszélf durven betrekken: "Jij ben mijn geliefde zoon/dochter in wie ik
welbehagen heb!". Dan komt het ineens heel dichtbij. Ook wij mogen
immers weten dat wij Gods geliefden zijn, éndanks het feit dat we ons hier
niet voortdurend van bewust zijn, en ook niet kunnen zijn. Want - zoals
gezegd - de schaduwzijden, hoe onbegrijpelijk ook, horen 606k bij ons
leven. En toch zijn wij geliefde zonen en dochters van God. Liefdevolle en
geruststellende woorden die ons steeds kracht geven véért te gaan op de
weg die Jezus ons is voorgegaan.

Overste Frank van Roermund o.praem.



VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Maart 2026

01

2¢ zondag van de Veertigdagentijd.

Lector Karl Tax.
M. m. v. Les Chanteur Gregorien uit Uden.

Voorganger Overste Frank van Roermund o.praem.

10.30

08

3¢ zondag van de Veertigdagentijd.
Voorganger Peter Damen o.praem.
Lector Henriétte Ausems.
Deurcollecte t.b.v. de vastenactie.

10.30

15

4e zondag van de Veertigdagentijd.
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector Hans Gilissen.

10.30

19

Sint Jozef.

22

5¢ zondag van de vastentijd.
Voorganger: Pastor Jan Kraus.
Lector Marika van Herwijnen.
Deurcollecte t.b.v. de vastenactie.

10.30

26

Boeteviering

18.00

29

Palmzondag.

Lector John Meeuwesen.

Voorganger Overste Frank van Roermund o.praem.

10.30

April

2026

05

Hoogfeest van Pasen.

Lector Henriétte Ausems.

Voorganger Overste Frank van Roermund o.praem.

10.30

06

Tweede Paasdag.
Voorganger Joost Jansen o.praem.
Lector Hans Gilissen.

OVERZICHT VAN ALLE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK TOT EN
MET PASEN IN DE ABDIJ VAN BERNE TE HEESWIJK-DINTHER

Palmzondag 29 maart

Metten en Lauden: 08:00 uur.

Eucharistieviering: 10:30 uur.

Voorganger: Overste Frank van Roermund, o.praem.
Vespers: 18:00 uur.




Maandag 30 maart - woensdag 1 april
Metten en Lauden: 07:00 uur
Eucharistieviering: 12:15 uur

Vespers: 18:00 uur

Witte Donderdag 2 april

Metten en Lauden: 07:00 uur.

Middaggebed: 12:30 uur.

Eucharistieviering: 19:00 uur.

Voorganger: Overste Frank van Roermund o.praem.

Goede Vrijdag 3 april

Metten en Lauden: 07:00 uur.
Plechtige Middagdienst: 15:00 uur.
Wake bij het kruis: 19:00 uur.

Stille Zaterdag 4 april

Metten en Lauden: 07:00 uur

Middaggebed: 12:30 uur

Paaswake: 21:30 uur.

Voorganger: Overste Frank van Roermund, o.praem.

Hoogfeest van Pasen Zondag 5 april, Verrijzenis van de Heer
Lauden: 08:00 uur

Eucharistieviering: 10:30 uur. (Gregoriaans)

Voorganger: Overste Frank van Roermund o.praem.

Vespers: 18:00 uur

Tweede Paasdag Maandag 6 april.

Metten en Lauden: 08:00 uur

Eucharistieviering: 10:30

voorganger: Joost Jansen o.praem.

Vespers: 18:00 uur

Na Tweede Paasdag zijn de vieringen weer op de gebruikelijke tijden.



MEDELINGEN

ONTMOETEN

Op de 1¢ en 3° zondag van elke maand, is er na de Eucharistieviering
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom in de Norbertuszaal.

U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.

WERELDWINKEL|

De wereldwinkel uit Oss is op de 1° zondag van de maand na de viering,
met wereldwinkelspulletijes aanwezig in de ruimte waar koffie en thee
geschonken wordt.

WITTE DONDERDAG|

Inzameling voedselpakketten voor hulpdienst Lichtpunt.

Ook dit jaar zal er bij de viering van Witte Donderdag een inzameling
gehouden worden voor Stichting Lichtpunt. De kerken van Heeswijk-
Dinther en Loosbroek hebben samen de hulpdienst Stichting Lichtpunt
opgericht. De Stichting Lichtpunt zet zich in voor de vele gezinnen in de
regio die wat extra aandacht en ondersteuning nodig hebben en kunnen
gebruiken. Mensen die het moeilijk hebben en die steun nodig hebben zijn
niet altijd zo zichtbaar. Evenals vorige jaren willen wij een bijdrage leveren
aan de voedselpakketten, die zij ter gelegenheid van het paasfeest
samenstellen en rondbrengen. U kunt uw bijdrage meebrengen naar de
avonddienst op Witte Donderdag (2 april 2026) in de abdijkerk. Voor uw
bijdrage aan de voedselpakketten graag producten die niet in de koelkast
bewaard hoeven worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: rijst,
pasta, Brinta, pannenkoekenmix, witte/bruine bonen in blik of glas, blikken
soep, pakjes droge soep, vis in blik, vruchten in blik of glas, koffie, thee,
suiker, jam, hagelslag, paaseitjes, koekjes ...

Kortom allerlei lang houdbare levensmiddelen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.



DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

Mieke van den Akker-Langens

Geboren te Geffen
20 september 1942.

Overleden te Heeswijk- Dinther
9 februari 2026

Afscheidsviering was in de kerk van
Dinther.

Nelly Donkers — van Herpt

Geboren te Heusden
11 juni 1929

Overleden te Heeswijk — Dinther
17 februari 2026

Afscheidsviering in de Abdijkerk
op dinsdag 24 februari



Mien Potters — van Houtum

Geboren te Heeswiik,
3 augustus 1938.

Overleden te Wijbosch
17 februari 2026.

Uitvaartviering in de kerk in
Dinther
op zaterdag 21 februari 2026




IBERICHT VAN HAIKA OMTRENT ALBINO OPVANG|
IN TANZANIA ARUSHA|
[CONNECTIE VAN DE WATOTO FOUDATION IN TANZANIA ]
16-02-2026] haika: Haika en ik in Arusha

HelL Lo Christine. How are you doing.

I should greet you from the Albinos. And also, they are
requesting for the lip balsam

Deze app ontving ik deze week - een noodkreet van
Haika.

Haika vangt in Arusha Tanzania, een aantal Albino mensen op, want deze
mensen zonder het donkere huidpigment, worden als bedreigend ervaren
door de zwarte bevolking. Zij denken ‘dat deze kinderen rampspoed
brengen over het gezin’. Deze Albinisten hebben het erg moeilijk.

Toen ik daar de eerste keer was, had ik
voor hen zonnebrand créme bij me, die
als een donatie geschonken was door
een bedrijf in Utrecht. Een spannend
avontuur toen ik aankwam in Tanzania,
en de douane mij eruit pikte, omdat ik
“too much liquid” bij me had in mijn
koffer. Uiteindelijk heb ik me eruit
gekletst met mijn steenkolen Engels en
mocht ik door.

De Albino’s waren dolblij, want ze
hebben erg veel last van de zon, maar
geld om zonnebrand créme te kopen is
er niet.

Toen ik daar was, zag ik dat de lippen van deze mensen er ook slecht aan
toe waren. Dus toen ik terug was, heb ik de drogist in Veghel benaderd
waar ik altijd kwam, om een donatie lipbalsem. En die heb ik gekregen
voor 25 mensen; en toen Noud in Nederland was heeft hij die
meegenomen in zijn koffer.
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Nu zijn het inmiddels 80 mensen die opgevangen worden door Haika.

Ik heb nog wat geld op de Watoto rekening staan maar niet voldoende
voor lipbalsem met een hoge zonnebrandfactor, wat echt nodig is daar. De
goedkoopste die ik aan kan komen bij het Kruidvat in de aanbieding - en
die geschikt is kost 4,69 per stuk.

40 stuks zou dan betekenen: €187,60, dan ontvang ik er 80.

Dan kunnen ze even vooruit.

Hartelijk dank Christien van de Ven

Frank van Roermund is akkoord dat Christien van de Ven op de 3¢
zondag, 15 maart a.s. tijdens het koffiedrinken na de Eucharistie van
10.30 uur met haar kraampje voor boven genoemd doel aanwezig
mag zijn. Ook in de abdijwinkel mag weer een mandje staan met
armbandjes en sleutelhangers en vogelijes.

Er is voor dit doel ook een QR code. Meer informatie ook achter in de
abdijkerk.
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Op deze manier kunnen we voor een paar mensen het leven weer wat
aangenamer maken. Christien hoopt ook weer van harte op de
medewerking van de aanwezigen.

| TE DOEN GERECHTIGHEID

IAMNESTY INTERNATIONAL] f}

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL

Wat kun jij doen? Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
en kies je eigen actie uit!

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, zal de redactie
van eventuele binnenkomende berichten aan de redactie van Stukwerk
betreffende Amnesty International, toch blijven publiceren gezien het belang
dat hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren.

CARITAS Stiohting CARITAS
. . St Petrus Uden
Voor aanmelding van goederen gelieve te e- * M e ol i
X004 MGy BUNCwtewt

mailen naar:
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

VASTENACTIE 2026

Eerste deurcollecte was op 22 februari.
Tweede deurcollecte is op zondag 8 maart.

Derde deurcollecte is op 22 maart.
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| ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

De activiteitenfolder voorjaar 2026 ligt achter in de abdijkerk.
Digitaal vindt u de laatste en actuele informatie op de website:
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel.

Vr.-Za. 6-7 maart Metgezel in Zingeving: Jan Daem en Karin Segers.
Voor uitgebreide informatie en aanmelden:
Zie de website (www.abdijvanberne.nl onder actueel/agenda.

Za 21 Maart Bezinning Veertig Dagen Tijd
Thema “HOOP” door Ds. Jan de Vlieger.
10.00 — 11.00 Lezing in de abdijkerk.
11.00 — 12.00 Koffie

12.15-13.00 H. Mis

26-28 maart 2026 Jouw reis naar binnen
Voor uitgebreide informatie en aanmelden:
Zie de website : www.abdijvanberne.nl, onder actueel/agenda.

Donderdag 9 t/m zondag 12 april 2026

De mystiek van Maria — retraite door Johanna Kraus

Voor uitgebreide informatie en aanmelden:

Zie de website: www.abdijvanberne.nl, onder de rubriek agenda.
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VIER HET LEVEN, VIER DE LENTE

ledereen is welkom om samen te genieten van ons abdijbier en te
proosten. Diverse blaaskapellen zullen aanwezig zijn.

Praktische informatie:

Datum: 21 maart .

Aanvang: 19.00 uur tot 23.00 uur.
Prijs: Toegang is vrij

Plaats: Proeflokaal Abdij van Berne
in Heeswijk-Dinther.

Aanmelden: aanmelden is niet
nodig.

Info: www.berneabdijbier.nl

ﬂ. Berne Anders

22 maart 2026 Passie-concert ‘Schoonheid en troost’

Op zondagmiddag 22 maart vindt in de
Abdij van Berne een uitvoering plaats
van het Passieconcert met de titel
‘Schoonheid en troost’. Het concert
wordt gegeven door Capella Ducis, het
kamerkoor voor oude muziek, in
samenwerking met de Stadspijpers,
beiden uit 's-Hertogenbosch.

Het concert is opgebouwd rond het
thema ‘Muziek over leven en
vergankelijkheid’. Onderwerpen die in
de Passietijd juist steeds centraal
staan. Op het programma staan
werken van Bach, Purcell en Biber.
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De drie indrukwekkende werken die worden uitgevoerd zijn:

— het beroemde Jesu meine Freude van J.S. Bach, een vijfstemmig motet
dat bedoeld is voor herdenkingsdiensten;

— de Funeral Sentences van Henry Purcell, geschreven voor de uitvaart
van Queen Mary;

— en het wellicht minder bekende, maar niet minder ontroerende Stabat
Mater van Heinrich Ignaz Franz Biber, over het verdriet van de moeder bij
het kruis.

Naast de zang van het koor spelen muzikanten ook enkele instrumentale
werken, in verschillende samenstellingen qua instrumenten.

Het kamerkoor is voor deze gelegenheid uitgebreid met projectzangers en
een belangrijke bijdrage wordt geleverd door meerdere instrumentalisten.
Het koor staat onder leiding van Frans van de Loo. De uitvoering wordt
begeleid door Pauline Schenck (orgel) en Maaike Boekholt (gamba). Bij
Purcel’s Funeral Sentences spelen trom en blazers een sleutelrol.

Die rol wordt verzorgd door Remy Schreuders (cornetto), René van Haren
en Willem Gerritsen (baroktrombone), Silvia Schildkamp (dulciaan) en de
Stadspijpers van 's-Hertogenbosch.

U bent van harte welkom!

De uitvoering van dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door financiéle
bijdragen van de stichting Vrienden van de Abdij en de mr. Paul de
Gruyter stichting.

Praktische informatie:

Datum: zondag 22 maart 2026

Aanvang: 14.30 uur, kerk open om 14.00 uur. Einde rond 16.00 uur.
Hierna is proeflokaal open om na te praten.

Prijs: € 12,50, betalen aan de kerk (contant)

Plaats: Abdijkerk Abdij van Berne, Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther.
Kaarten via: berne-anders@abdijvanberne.nl
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TOT ELK GOED WERK BEREID

- In gesprek met Henk Voets, voorzitter Stichting Abdijbier —

Als het een beetje -~ '
meezit, heeft de Abdij 7 ,
van Berne komende ‘1 N

zomer een eigen
bierbrouwerij. Daaraan

wordt druk gebouwd in "ﬂ:i'r'
de ruimte tussen de W * -
boekhandel en het =

café/proeflokaal. Henk
Voets (72) is sinds een
jaar voorzitter van de
Stichting Abdijbier.

Hij ziet reikhalzend uit naar de ingebruikneming van de nieuwe
brouwerij. Henk, geboren en opgegroeid op een steenworp afstand
van de abdij, was na zijn studie werktuigbouwkunde aan de
Technische Universiteit van Eindhoven werkzaam bij de
vrachtwagenfabriek DAF. Met een honderdtal vrijwilligers runt de
Stichting Abdijbier op het Heeswijkse abdijterrein sinds 2015 de
bierverkoop, het proeflokaal en (sinds drie jaar) ook de winkel.
Behalve het ‘eigen’ abdijbier, boeken en devotionalia gaan in
abdijwinkel ook een reeks producten van andere abdijen grif over de
toonbank. Niet vergeten: de stichting organiseert ook rondleidingen
op het abdijcomplex. Het batig saldo van al deze bedrijvigheid komt
ten goede aan de norbertijnenabdij.

Op dit moment wordt het Heeswijkse abdijbier nog gebrouwen in de
Belgische abdij Val-Dieu, niet ver van Luik. De cisterciénzers die daar
eeuwen woonden, hebben deze abdij in 2001 verlaten. Hun plaats is
ingenomen door een “christelijke lekengemeenschap”, ook levend naar de
regel van Benedictus. Zij heeft de exploitatie van de brouwerij van Val-
Dieu van de monniken overgenomen.
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Daar wordt al tien jaar ook het Berne Abdijbier gebrouwen op basis van
een in het archief van de Heeswijkse abdij teruggevonden
ingrediéntenlijst.

Met de ingrediénten van deze lijst brouwden de Nederlandse norbertijnen
al bier in de zestiende eeuw, toen ze nog in het Gelderse aan de Maas
gelegen plaatsje Berne resideerden. Later zijn ze, noodgedwongen
verkast naar Heeswijk, met bierbrouwen gestopt. Totdat de Stichting
Abdijbier er tien jaar geleden weer mee begon en daarbij de hulp inriep
van de abdij Val-Dieu.

Henk Voets: “Onze eigen, nieuwe brouwerij zal overigens maar een klein
deel produceren van de vele duizenden flessen Berne Abdijbier, die er
jaarlijks aan de man/vrouw worden gebracht. De rest blijft uit het Waalse
Val-Dieu komen. Het Berne Abdijbier vindt dus gretig aftrek. Niet alleen via
ons proeflokaal en onze winkel, maar ook via supermarkten en
horecagelegenheden in de regio.”

Het past volgens Voets in de traditie van de norbertijnen dat ze een leven
van gebed, meditatie en studie combineren met pastoraal en sociaal werk
buiten de abdijmuren: het zogeheten vita mixta. Hij wijst er in dit verband
op dat de norbertijnen aan de wieg stonden van een bibliotheek en een
openluchttheater in Heeswijk-Dinther. Aanvankelijk bedoeld om jongeren
zinvolle en educatieve bezigheden te bieden.

Van het openluchttheater De Kersouwe is Henk Voets veertien jaar
bestuursvoorzitter geweest. “In de jaren tachtig was het openluchttheater
hier, net als soortgelijke theaters elders in het land, een beetje in het slop
geraakt. Het was mijn taak om samen met anderen het natuurtheater De
Kersouwe weer nieuw leven in te blazen. Dat is gelukt dankzij een nieuwe,
functionele programmering met niet alleen eigen producties van
vrijwilligers (amateurs), maar ook met het programmeren van
voorstellingen met professionele acteurs inclusief kindervoorstellingen,
concerten en het optreden van bekende cabaretiers. Nu is De Kersouwe
een van de drukstbezochte openluchttheaters van het land. Ik ben er
indertijd begonnen als acteur. Al vlug bleek dat ik als manager en
bestuurder voor het theater waardevoller kon zijn dan als amateur-acteur.”,
zo legt Henk Voets met een glimlach uit.
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De eerste, echte contacten van de huidige voorzitter van de Stichting
Abdijbier met de norbertijnen (“In Heeswijk-Dinther meestal witheren
genoemd”.) ontstonden op het gymnasium Bernrode. Henk ging daar na
de lagere school naar toe. Aan de school, in 1886 opgericht door de latere
‘boerenapostel’ Gerlacus van den Elsen, was toen nog een internaat
verbonden voor de opleiding van toekomstige priesters. Henk Voets, die in
de buurt van de school woonde, was een externe leerling. Het overgrote
deel van het docentencorps van het gymnasium bestond toen nog uit
paters/priesters. Veel norbertijnen, maar ook damianen, want in de jaren
vijftig gingen het Daminaancollege in Sint-Oedenrode en het Gymnasium
Sint Norbertus in Heeswijk samen verder onder de naam Gymnasium
Bernrode. Nu staat het categoraal gymnasium los van de abdij.

Na zijn gymnasiumjaren woonde Henk Voets voor studie en werk enige tijd
in Eindhoven en verloor hij de witheren uit het oog. Zodra de gelegenheid
zich echter voordeed, keerde hij terug naar ‘het land zijner vaderen’.
Samen met zijn vrouw, geboren in Nistelrode en lerares aan de
basisschool van Dinther, woont Henk Voets sindsdien weer onder de rook
van de abdij. Nog steeds tot zijn genoegen. En als voorzitter van de
Stichting Abdijbier draagt hij samen met tal van vrijwilligers er een steentje
aan bij dat de schoorstenen van de abdij blijven roken.

Piet van Asseldonk
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Werkgroep Lectoren

Administrator Frank van Roermund o.praem.
lectoren@abdijvanberne.nl

Participanten

participanten@abdijvanberne.nl

Vrienden van de Abdij van Berne

vrienden@abdijvanberne.nl

Berne Abdijconcerten

Orgelconcerten 1le zondag van de maand om
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v.
augustus. Peter Damen o.praem.
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl

Berne Anders

Gerard van Reisen 06-20.64.24.32.
berne-anders@abdijvanberne.nl

Ruach

Cobi Voskuilen
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl

Vrienden van Bandra East

Sponsoring kansarme kinderen in India.
Administratie: Corrie de Ruiter.
0345-61.93.26

Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.
dirk.corriederuiter@gmail.com

Solidair met India

Anja Bekkers 06 4285 6729.
anja.bekkers@solidairmetindia.nl
info@solidairmetindia.nl

Tijdschrift Berne

Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen
van Berne
www.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl
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