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Van de redactie

Heel veel jaren geleden, toen ons tijdschrift  nog klein 
was qua formaat en de voorkant telkens hetzelfde 

werk van Jan de Kort toonde, kreeg ik vaak te horen dat 
de kronieken en het nieuws het eerst gelezen werden. 
Lezers waren nieuwsgierig naar wat er in en rond Berne 
te doen was (geweest). Daar kon men lezen over benoe-
mingen, sterfgevallen, intreders, en zo meer. 
De communicatiemiddelen waren toen nog niet zo ont-
wikkeld als nu. Tegenwoordig hoeven we de websites 
maar te openen om het laatste nieuws te kunnen lezen. 
Voor een deel geldt dit nog steeds: we plaatsen telkens 
de kronieken van de verschillende gemeenschappen: 
Heeswijk, Hierden, Tilburg, Oosterhout, de orde. Nieuws 
van dichtbij spreekt dan ook direct aan. We zien dat al in 
de inhoudsopgave.

Toch willen we onze blik ook verbreden. Naar voren 
(naar de toekomst) en naar achteren (naar de geschiede-
nis). Deze keer vinden we dat terug in het artikel van 
Stefan Waanders, het artikel over de federaties bij de 
vrouwen norbertijnen en het artikel van Tamar Bos over 
een veiling, lang geleden.

We maken kennis met een vrijwilliger, die zich sterk ver-
bonden voelt met de norbertijnen, specifi ek met de nor-
bertijnen in Heeswijk. En met de mensen die, vanuit hun 
ervaringen met Ons Kloosterpad, in het gebouw van de 
oude boekbinderij nieuwe activiteiten organiseren.

Communicatie kan heel snel zijn. Overlijdens worden 
direct gecommuniceerd. Ontwikkelingen worden snel en 
breed bekend gemaakt. Onderzoeken worden gedeeld. 
En dat alles komt wat later in de berichtgeving van ons 
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tijdschrift  Berne weer terug. Maar dat wil niet zeggen dat 
we dat als lezers kunnen overslaan. Veel vreugde bij het 
lezen van deze communicatielijn. �


